
Maandblad van het Woonzorgcentrum Avida | Sint-Vincentius   

Kanunnik P. J. Triestlaan 4, 9080 Zaffelare 

Verantwoordelijke uitgever: Stefaan Berteloot  Tel: 09/355 50 11 

Website: www.exalta.be   

 ‘t Boekske 
                           April 2025  Nr. 4 





 

 Bekendmaking  

 nieuw logo  
 

Op donderdag 13 maart mochten we het nieuwe logo onthullen aan alle 

medewerkers ! 

Onze fusie brengt niet alleen twee organisaties samen, maar ook de kracht,    

ervaring en toewijding van alle medewerkers! 

Het symbool bestaat uit twee halve cirkels die onze kernwaarden             

weerspiegelen:  gelijkwaardigheid en betrokkenheid. Ze zijn verbonden door 

een centraal rond element dat staat voor harmonie en samenwerking tussen 

onze organisaties en de mensen waarvoor we zorgen en ondersteuning bieden. 

De paarse tinten stralen professionaliteit, warmte en toegankelijkheid uit. 

De naam "avida" is strak en modern, met een afgeronde vorm die vriendelijk-

heid en openheid uitstraalt. De punt op de 'i' in een lichtere tint paars, verbindt 

subtiel het beeldmerk met de merknaam en symboliseert de menselijke factor in 

onze sector. 

Avida staat voor: Wonen en leven ondersteund door warme en gedreven 

mensen. 

Wij zetten ons dagelijks in voor het wonen en leven van cliënten vanuit een  

warme betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Medewerkers en vrijwilligers doen 

dit verantwoord en creatief. Wij gaan met goesting aan het werk. 

Iedere voorziening van Avida vzw draagt met zijn uniek karakter bij aan het    

Wij-Samen verhaal. Samen zijn we sterk en grensverleggend met impact op de 

buurt en samenleving. 

Wij Samen maken er een WijS verhaal van! 

           Regiodirecteur  

           Hilde Van Hecke  

Voorwoord 



 Dankbare herinnering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mevrouw Lea De Wilde  

Weduwe van dhr. Praet en  

mama van Emmy en Benny 
  

° 29 januari 1939 - † 23 maart 2025 
 

We mochten van Lea haar             

gezelschap genieten sinds juli 2022 

Mevrouw Hilda Stevens  

Echtgenoot van dhr. Dirk De Jonghe  

Mama van Mieke en Bert  
 

° 3 april 1941 - † 28 februari 2025 
 

Hilda was in ons midden  

sinds april 2021 

Diep in mij 
Ik zou zo graag bij je zijn 
je zien, je horen, je warmte voelen,  
maar dat kan nu niet meer. 
Ik zou zo graag zoveel aan jou vertellen,  
je zien lachen, knikken, of afkeurend nee schudden 
maar dat kan nu niet meer. 
 
Ik mis je dag en nacht, de pijn is soms veel te hard 
dan wil ik bij je zijn, altijd weer. 
Daarom weet ik dat de leegte, het verlies van jou 
nooit opgevuld wordt, dat het nooit went, 
omdat ik weet dat je onvervangbaar bent. 
Ik voel het, ik hoor het, ik zie het in al die kleine dingen. 
Dat wil ik je vertellen elke dag opnieuw.  
 
Maar als ik heel goed luister, dan zeg jij in mijn hart 
wat jij ervan denkt, hoe jij het zou doen. 
Als ik eerlijk mag zijn, dan weet ik dat je altijd bij me bent,  
diep in mij…  



 

Welkom aan mevrouw Godelieve Baert  

 

Godelieve is 3 oktober 1944 geboren op Gentse bodem 

maar gans haar leven speelt zich af in Zaffelare.  

Godelieve groeide op in een warme thuis – ze hadden 

het niet breed – maar er was veel liefde in het gezin van 

vader, moeder, zoon André en de 2 oudere zussen Maria 

en Begga.   

Zoals veel meisjes van haar leeftijd ging ook Godelieve 

vanaf haar 14 jaar ‘gaan dienen’. Later ging ze met veel plezier poetsen bij   

mensen thuis – voornamelijk 4 vaste posten, het vertrouwen van 4 huissleutels 

inbegrepen.  Godelieve heeft geen ‘zittend gat’ dus naast haar poetswerk hielp 

ze ook haar man, André Vereecken, mee waar ze kon. Als schilder kan je altijd 

een extra hand goed gebruiken. Naast zijn professioneel schilderwerk was     

André ook in zijn vrije tijd actief met verf en kwast – de stillevens op de kamer 

van Godelieve zijn van zijn hand.  

Sinds haar huwelijk in 1969 woonde Godelieve altijd in hetzelfde huis in de wijk 

van Zaffelare. Haar ingebakken dienstbaarheid wierp ook daar zijn vruchten af.  

Godelieve stond altijd klaar voor iedereen: om te poetsen, om emmers noten te 

kraken, om paling in ’t groen te maken, om asperges te kuisen… maar vooral de 

vele jaren hulp in de druivenpluk in Duitsland geven haar mooie herinneringen.  

“schrijf er maar bij dat ik dit altijd met heel veel plezier gedaan heb!” 
 

Vandaag gaat het fysiek iets minder maar haar 2 (schoon)kinderen en drie  

kleinkinderen zitten elke dag in haar hart en hoofd.  

Broer André heeft een kamer op dezelfde afdeling – volgens Godelieve 43 vloer-

tegels van elkaar verwijderd. Dus Godelieve, welkom op de Wegels (1), als echte 

Zaffelaarse ken je daar veel volk hé.  

 

 

Welkom aan mevrouw Godelieve van Kerckhove 
  

Godelieve is enig kind en groeide op in Lokeren. Ze is 

altijd een rustige en sociale ziel geweest. Als kind groot-

gebracht in een landbouwgezin, heeft ze haar passie 

voor het buitenleven gedeeld met haar man, die ook uit 

hetzelfde trotse beroep kwam. Ze trouwden jong en    

kregen een zoon, Luc.  

 

 

  

Welkom 
 

  
 



Godelieve is iemand die van de eenvoudige geneugten des levens houdt: ze 

doet graag fietstochten en geniet van de gezelligheid op een terras, vergezeld 

van een goed glas witte wijn. Ze staat open voor nieuwe vriendschappen en 

aangename gesprekken. Godelieve nam haar intrek op de Vijverstraat, kamer 

2.05 op de 2
de

 verdieping.  

 

 
 

Welkom aan mevrouw Lea Van Driessche  
 

Welkom allemaal, 

Mijn naam is Lea, geboren op 11 oktober 1934 in  

Lochristi. Als enig kind heb ik een bijzondere jeugd  

gehad, waarin ik veel liefde en aandacht kreeg. Na mijn 

studie voor lager onderwijs en naaien, koos ik ervoor om 

huisvrouw te worden. 

Een belangrijk deel van mijn leven was de zorg voor mijn 

moeder, nadat mijn vader overleed. Deze verantwoorde-

lijkheid nam ik met liefde op me. Mijn kennis van de Franse taal, heb ik geleerd 

bij mijn tante in Wallonië, het verrijkte mijn leven en opende nieuwe deuren.  

Ik ben getrouwd geweest en samen kregen we één kind, wat een prachtige     

ervaring was. Samen met mijn man had ik een vervoersbedrijf in Lochristi, in 

grond voor het kweken van azalea’s. Ik kijk met dankbaarheid terug op het leven 

dat ik heb gehad, vol met kostbare herinneringen en liefdevolle momenten. 
 

Lea, dank voor je fijne introductie en alvast van harte welkom op de Straten (2). 

 
 

 

Welkom aan mevrouw Jacqueline Creële  
 

Jacqueline is geboren op 26 november 1939 in        

Wondelgem. Jacqueline heeft gedurende haar leven   

vele rollen met liefde en toewijding vervuld. Als         

gepassioneerde bloemist bracht ze kleur en vreugde 

aan iedereen die haar creaties aanschouwde. Haar     

verbondenheid met de natuur kwam ook tot uiting in 

haar lidmaatschap van de boerinnenbond, waar ze met 

hart en ziel betrokken was. Jacqueline had ook een    

liefde voor dieren, met name voor haar twee trouwe teckels, Fifi en Dino die 

haar veel vreugde brachten. 

Naast haar werk en hobby's vond Jacqueline voldoening in het creëren van 

prachtige kledingstukken, dankzij haar opleiding in snit en naaien. Maar bovenal 

was ze een toegewijde moeder die met liefde en zorg haar vier kinderen groot-

bracht in Lochristi, samen met haar man Daniël.  

 

  



 

Welkom aan de heer Daniêl Beirnaert  

 

Dhr. Daniël Beirnaert is geboren te Zeveneken op        

29 januari 1943. 

Hij huwde in 1970 met Francine en het echtpaar nam 

hun intrek in ‘Den Oudenbos’ Lokeren. Zij hebben een 

mooie familie met 2 kinderen en 2 flinke kleinkinderen. 

Vanaf zijn achttiende tot zijn pensioen bouwde Daniël 

een carrière in de banksector uit. 

Daniël is een buitenmens. Hij verzorgde dan ook maar al te graag zijn sier– en 

moestuin. 

We heten hem van harte welkom in ons huis op kamer 33 van de Schooldreef. 

 

 
 

Welkom aan mevrouw Vera Baers 

 

Op de Lindendreef mochten we Vera verwelkomen.   

Vera is geboren en getogen in Wachtebeke. Ze was de 

jongste in een gezin met 3 kinderen, waar de meisjes de 

bovenhand hadden in aantal. Vera komt uit een         

muzikaal nest. Papa speelde in de fanfare, als kind   

volgde ze muziekles en leerde ze dwarsfluit spelen.  

In het volwassen leven voedde ze haar dochter Michèle 

op, werkte ze voor de Christelijke Mutualiteit in Gent en 

volgde ze 6 jaar lang les beeldhouwen aan het Sint-Lucas in Gent.  Naast de 

aanleg voor alles wat kunstig en creatief is, is Vera ook graag buiten. Met het 

Heidebos vroeger bijna in haar achtertuin is ze wel gewoon om wat kilometers 

te wandelen in de natuur, maar ook de zorg voor haar tuin kon ontspanning     

bieden.  

We leerden Vera hier al kennen als een levenslustige vrouw, die haar hobby's 

hier probeert verder te zetten. Welkom Vera op de Lindendreef!  

 

 

 

 

Welkom in dit huis,  
Mag je er vrede en veiligheid vinden. Jij en de mensen die je lief zijn.  
We hopen je kracht te zien en te waarderen. Wie je ten diepste bent, 
wat je vanuit je innerlijke zijn uitstraalt. Mag het ook ons aanraken!  



 

Welkom aan mevrouw Marie-Louise Mels  

 

Mevr.  Marie-Louise Mels is geboren in Sint-Kruis-

Winkel op 1 december 1938. 

Na haar huwelijk nam ze haar intrek te Oostakker. 

Naast haar huishouden met 2 zonen, hielp ze haar man 

in de autogarage. Ze ging ook uitwerken als     

verkoopster van natuurproducten voor winkels en    

warenhuizen. 

Op pensioenleeftijd kwam ze naar Zaffelare wonen in het dorp. Marie-Louise 

ging graag samen met haar man op reis en houdt van wandelen. 

Ze vertelt zelf dat ze tevreden is, dat ze bij ons kan verblijven. 

We heten haar welkom op kamer 35 van de Schooldreef. 

 

 
 

Welkom aan mevrouw Maria D’Haenens  
 

Maria nam vorige maand haar intrek op de Linden-

dreef. Maria is geboren in Heusden op 30 april 1939, 

waar ze opgroeide samen met haar broer. 

Tot voor kort woonde ze in Overmere op haar       

boerderij, samen met één van haar zonen. 
 

Maria houdt van alles wat bloemen en planten te   

maken heeft. Ze hielp jarenlang in de bloemenzaak 

van haar broer en daarnaast zorgde ze uiteraard ook voor haar eigen       

huishouden. Haar familie heeft een grote plaats in haar hart. Ze geniet voluit 

van hun vele bezoekjes aan het woonzorgcentrum. Samen gaan wandelen 

buiten, een koffie op het terras,…. Elk bezoekje fleurt haar dag op. 
 

Op de Lindendreef is ze alvast een graag geziene bewoner. Ze sluit graag aan 

bij activiteiten en haar opgewekte karakter bleef niet onopgemerkt. Welkom 

bij ons Maria! 
  

  

We mogen ook verder kennis maken met mevr. 

Christiane Herremans, mevr. Maria De Waele, 

mevr. Jeanne Heyens en de dhr. Guido Baelen.  
 

We laten hen even wennen aan de nieuwe omgeving en, uiteraard met hun 

medeweten en goedkeuring, stellen we hen graag volgende maand verder 

aan jullie voor.  
 
  
  

 

 

 

 

 



Dreven (0): 26 februari 2025  

Wegels (1): 4 maart 2025 

Straten (2): 4 maart 2025 

 

De bewoners en familieleden zijn uitgenodigd en aanwezig. 

Voor de bewoners van de Dreven (0) wordt een individueel gesprek gevoerd 

door Hilde en Betsy waarbij aandacht gaat naar welzijn, bezigheid.  

Aandachtspunten worden opgenomen. 

 

Het vorige verslag werd overlopen.  

• Op de Wegels (1) werd het overleg, met kok Anne en enkele bewoners 

over het samenstellen van het menu+suggesties, als zeer positief ervaren. 

Dit zal ook op de Straten (2) worden georganiseerd. 

• Respectvol omgaan met elkaar blijft een aandachtspunt. Dit is belangrijk 

voor medewerkers maar verwachten we ook van de bewoners. 

• Het Tv-Kanaal van het huis wordt als positief ervaren maar jammer dat er 

geen gesproken taal is. Dit kan echter niet voorzien worden. 

 

1. Algemene punten en nieuws van het huis 

• Nieuwe naam AVIDA - fusie van 6 WZC 

 betekenis: met goesting hier wonen, hier werken, hier zijn 

Bij de fusie ligt vooral focus op het optimaliseren van de overkoepelende  

zaken – elk huis blijft zijn eigenheid behouden – communicatie daarom-

trent en de introductie van het nieuwe logo volgen.  
 

• Aandacht voor het scheiden van het afval – etensresten, PMD, restafval – 

dus geen servetten meer oprollen in de glazen of de yoghurtpotjes.  

 Bij foutieve vulling van de container volgen boetes.   

 

2.  Informatie per afdeling  

• De bewoners van de Wegels zijn de voorbije periode gespaard gebleven 

van de griep. Maar de vele overlijdens op de andere afdelingen hebben 

toch een weerslag en vormen reden tot gesprek. Hilde geeft aan dat       

bewoners altijd bij medewerkers terecht kunnen wanneer de nood tot een 

‘babbel’ aanwezig is. 
 

• De winter is nog niet voorbij dus we blijven alert en voorzichtig: aandacht 

voor ontsmetten van handen + het gebruik van mondmasker wanneer    

iemand zich verkouden voelt, zowel voor bewoner en familie + op de     

kamer eten bij ziekte.  
 

• “Er zijn veel nieuwe gezichten van interims. Hoe voelen zich jullie daarbij?”  

  

 

 

Gebruikersraad 



De meningen zijn verschillend. Sommigen bewoners hebben er last van –        

anderen dan weer veel minder. “Als de zorg maar goed gedaan is” is het     

voornaamste.  

• We streven naar het werken met vaste equipes door de inzet met mede-

werkers logistiek in de zorg alsook een opleiding tot zorgkundige die door 

4 collega’s van de huishoudelijke dienst wordt gevolgd.  

• Er zijn tevens 2 nieuwe collega’s verpleegkundige afkomstig van India       

gestart. Zij volgen nog gedurende 1 jaar bijscholing tot verpleegkundige in 

België maar komen regelmatig stage lopen en helpen in de zorg.  
 

• Hoe ervaren jullie de zorg? 

 Het evenwicht tussen om 8u aan de ontbijttafel te willen zitten en de tijd 

 die nodig is om de zorg te verstrekken is soms moeilijk. Goede zorg vraagt 

 ook tijd van medewerkers. 
 

• Aandachtspunt: Er wordt regelmatig te snel afgediend door collega’s of 

door medebewoners die willen helpen. Dit wordt meegegeven. 

 

3. Animatie 

Maart:  Aswoensdag, askruisje, muziekprogramma met appelbeignets.  

April:  Frietkot, paasmis, paaseierenraap, paaskraam (9-10-11april).  

Mei:   Schoenenverkoop Lato. 

Later dit jaar:  Annelou modeshow (zomer), bedevaarten (augustus),                  

   tuinfeest (7 september). 

 

4. Keuken  

 Algemeen: “LEKKER” – ‘VEEL VERBETERD’ – VEEL MEER AFWISSELING – 

ondertussen minder gehakt  - Varkensvlees is duidelijk beter  

Wegels 

• voor 3 bewoners wordt iets teveel saus opgediend 

• ’s Morgens: Vers gebakken eitjes op de afdeling viel heel erg in de smaak 

(volgende keer staat reeds gepland) +suggestie: eens chocolade bij de   

boterham  

• ’s Middags: Suggesties: witloofrolletjes, rundstong in de Madeira saus,    

fricandon met kriekjes   

• ’s avonds: Bereid gehakt op de boterham blijft grote favoriet. Suggestie: 

haring in azijn, pasta, droge worst  

Straten  

• Liever wachten om de tafel af te ruimen tot iedereen gedaan heeft. 

• Dessert kan reeds verdeeld worden maar uiteraard kan iedereen zelf      

kiezen om er aan te beginnen.  

• Graag koffie en boterhammen tegelijk te geven.  

 

 



• Te veel saus bij het rauw witloof  

• Suggesties: zwarte pensen, s’avonds eens vis of makreel of haring.  

• 17u is vroeg om te eten → afspraak pas om 17u15 te starten aan tafel. De 

zorgvragers kunnen iets vroeger geholpen worden. 

• Niet altijd een alternatief voor mensen die geen rauwkost eten bij warme 

maaltijden.  

 

5. Vragenronde 

• Vraag naar zwaarder toilet papier… huidig toilet is heel dun en 

‘schuurpapier’. Hilde neemt contact op met de vertegenwoordiger en kijkt 

wat haalbaar is.  

• Er wordt even stilgestaan bij de voortdurende specifieke vragen van enkele 

bewoners. Dit wordt samen met de medewerkers verder besproken. 

 

In de Straten (2) werd de tevredenheidsmeting nog besproken.  

De opmerkingen worden opgenomen.   

• Aandachtspunten rond maaltijden en het te vlug afruimen. Eveneens de  

bezorgdheid dat bij eten op de kamer de maaltijd soms al afgekoeld is.  

• De bewoners uitten de bezorgdheid dat ze het gevoel hebben soms lang te 

wachten op een antwoord van een beloproep.  Hilde volgt de registratie op 

en merkt dat algemeen binnen de 5 min een beloproep wordt beantwoord. 

Uiteraard kan wachten soms als lang ervaren worden . Bij een probleem  

zeker signaleren aan teamcoach of Hilde. Iedereen gaf wel aan zich hier  

veilig te voelen. 

• Door het samenleven is er soms veel lawaai. O.m. het slaan van de deuren 

van de badkamer s‘ochtends vroeg, collega’s die praten in het bureel,…   

Tijdens de nacht is het hier zeer stil. 

• Er wordt rekening gehouden met de persoonlijke dagelijkse keuze. Soms 

willen we wel eens vaker douchen. Bijvoorbeeld in de zomer. Het verwen-

bad zien we als een pluspunt.  

• Activiteiten: na het eten (17u30 -22u) is het moeilijkste moment van de dag, 

als alles is stilgevallen. In de zomer na het avondmaal zouden we soms 

graag nog eens buiten zitten op het terras.  

• In het weekend is er vaak veel bezoek. Zonder bezoek duurt het weekend 

wel lang. Kan ik op zondag naar de kerk? ja 

• Is er ruimte in de namiddag om na de zorg nog iets kleins te doen?  

• Gaan we dit jaar ook terug eens naar de kermis op het dorp?  

 

         Samenvatting door Hilde Van Hecke  



— — DONDERDAG 27 FEBRUARI: DESSERTBUFFET — — —  
 

De medewerkers van de keuken hebben al eens graag een uitdaging! En als 

chefkok Anne iets in haar hoofd heeft… dan slapen we op onze beide oren dat 

het meer dan in orde zal zijn. Samen met haar ‘bende’ Kelly, Herlinde, Veroniek 

Selina, Dindar organiseerden ze een verrassingsbuffet om duimen en vingers af 

te likken! Iemand een receptje nodig? Je mag kiezen: appelcake, rijstpap,         

opgevulde soesjes, vlaai, schnapstaart met cognac, tiramisu, chocomousse, platte 

kaas met aarbeiencoulis. 1 adres!   

Het zorgde voor een ongelooflijk warme sfeer in huis. Familie, vrijwilligers,       

medewerkers,… iedereen stak spontaan de handen uit de mouwen om zoveel 

mogelijk bewoners te laten genieten van dit culinair festijn!  DANK JE WEL!!  

De bewoners en 

collega’s van de 

Schooldreef, zongen als dank samen ‘Het lang zullen ze BAKKEN-lied’. 

Als attentie trakteerden de bewoners van de Schooldreef (0) onlangs de keuken-

ploeg met eigen bereide chocoladekoekjes.   

Een greep uit de voorbije activiteiten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINER VOOR 

VALENTIJN  

 

ZIE ZE STRALEN  

 

DANK JE WEL 

om jullie zo 

mooi uit te  

dossen.   

 

Enkele koppels 

gingen graag 

voor Rosie’s 

lens staan.  

 

In 1969 zong 

Herman Van 

Veen: ‘Als liefde  

zoveel jaar  

kan duren, dan 

moet het echt 

wel liefde zijn’ 



 — — DONDERDAG 20 MAART: MARIA WILLEMS VERTELT…. — —  
 

“De sfeer zit goed… de één kan niet lezen en de ander kan niet vertellen” 

grapte Maria Willems bij de start van haar mini-conference vol versjes, aftel-

rijmpjes uit de oude doos en zelfverzonnen verhalen, …  

Wie kent ‘de kinderen van de Soetewey op hun blokskes voorbij de grauwe 

kasseien’  of ‘Ik bad op enen berg alleen’ van Guido Gezelle?  

Annick waagde zich niet aan het vertellen an sich en zocht haar toevlucht in 

het oeuvre van Toon Hermans - zalig om daarin te mogen grasduinen; zijn 

versie van ’Jantje zag eens pruimen hangen’ deed de mondhoeken krullen.    

Iemand een podium kunnen geven, hoe fijn is dit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— — — HIJ KOMT, HIJ KOMT DIE LIEVE GOEDE PAASHAAS — — —  
 

In de liften en op de afdeling hangen affiches als reclame voor het  

PAASKRAAM op woe 9, do 10 en vrij 11 april maar geen paaskraam zonder 

een PAASHAAS dachten ze op de Wegels (1)   

Onder impulsief van creatieve duizendpoot Rosie hebben enkele bewoners al 

ettelijke uurtjes gescheurd, geknipt, geplakt, geverfd om tot een heuse  

PAASHAAS 

te komen! 

Doorzetting 

loont,  

zoveel is 

duidelijk. 

Binnenkort 

staat dit 

kunstwerk 

te pronken 

aan de lift.   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEINE GELUKJES  

 

Vandaag heb ik zin  
in een kopje gezelligheid 
een lepeltje liefde  
en een wolkje geluk!  



 

 

 

 

 
 



De 14de editie van de  
Week van de Valpreventie is in aantocht!  
 

Deze week gaat door van 21 tot en met 27 april 2025. 

Met de slogan ‘Ik neem mijn valrisico onder de loep en   

bespreek het’ sporen we alle oudere personen, familie, 

mantelzorgers, verenigingen, organisaties, woonzorgcentra, 

zorgverleners…  aan om valpreventie bespreekbaar te 

maken.  Aldus de computerpagina (website) van valpreventie.be 
 

De kiné’s Katrien, Caroline en Marina willen alvast enkele tips meegeven.   
 

Spierkracht, evenwicht en mobiliteit 

• ik sta om het half uur recht zodat ik niet te lang aan een stuk neerzit  

• ik doe 3 keer per week oefeningen om mijn spierkracht, 

evenwicht en mobiliteit te trainen  

• ik gebruik indien nodig een gepast hulpmiddelen om me te 

verplaatsen  

 
 

Plotse bloeddrukval, duizeligheid bij het rechtstaan  

• als ik wil rechtstaan, zet ik me eerst rustig rechtop in mijn 

 stoel of bed zodat ik niet duizelig word.  

• voor het rechtstaan beweeg ik eerst al zittend zachtjes met 

 mijn polsen en enkels  

• ik sta rustig recht en wacht tot ik me niet meer duizelig voel  

 

 

 

Onveilige omgeving en risicogedrag  

• ik zorg voor voldoende ruimte tussen mijn meubels zodat  

ik overal veilig door kan  

• ik verwijder losse matten, snoeren of andere obstakels 

waarover ik kan struikelen 

• ik laat waar nodig hulpmiddelen installeren (bv. handvaten, 

toiletverhoger,..) en gebruik deze op een correcte manier 

 

 

Voldoende spierkracht en een goed evenwicht helpt je om je 

veilig te bewegen en laat je zelfzekerder voelen.  

Snel rechtstaan kan zorgen voor een plotse bloeddrukval, waardoor 

je duizelig zal worden en jouw risico op een valpartij zal stijgen.  

Jouw woonomgeving en gedrag kunnen zorgen voor risicosituaties (bijv. je 

teveel haasten, onvoldoende verlichting, losliggende tapijten, gladde vloer,   

drempel, rommel,…  

 



PERSOONSGERICHTE ZORG IN 2025,  
EEN WIT BLAD DAT OPNIEUW INGEKLEURD KAN WORDEN 
 

De vlinderteams (medewerkers van alle afdelingen die zich 

extra inzetten voor persoonsgerichte zorg) kenden een wat stillere periode. Het 

was wachten op de eerste vergadering van dit jaar om nieuwe krijtlijnen uit te 

zetten en te bekijken wat we voor 2025 willen realiseren.  

Na de startvergadering van dit jaar hebben we wel heel wat nieuws te melden.  

De vlinderteams in hun huidige vorm zullen vanaf nu worden vervangen door 

een klein ‘vlinderteam’ op afdelingsniveau. De trekkers per afdeling kregen de 

symbolische fakkel door via Sabine Boerjan.  Sabine, medewerker van het      

Expertisecentrum Dementie Paradox coacht ons al enkele jaren om                 

persoonsgerichte zorg mee vorm te geven en nam symbolisch afscheid van 

ons op 24 maart.  

Persoonsgerichte acties zullen voortaan meer op afdelingsniveau worden        

georganiseerd en dat door de nieuwe 

trekkers en de andere leden van het     

vlinderteam die op de afdeling werk-

zaam zijn. Op elke afdeling zal je de 

vooruitgang kunnen volgen op onze   

‘to-do’ borden.  

Twee keer per jaar komen we samen 

met de trekkers van alle afdelingen om 

te bekijken of we ons doel  

‘een kei in persoons-gerichte zorg’ 

nog steeds aan het verwezenlijken zijn.  

 

Bedankt Sabine om ons met zoveel      

enthousiasme en deskundigheid te      

coachen en te inspireren!  

 

 

 

 



Vanuit de vlinderteams steunen en organiseren we alvast 2 overkoepelende 

acties in het voorjaar:  

 

 Vlinderwandeling 2025: Beleef, ontmoet en herinner 
 

De vlinderwandeling moesten 

we vorig jaar helaas annuleren 

omwille van het weer. Deze 

wandeling rondom het woon-

zorgcentrum ontwikkelden we 

speciaal voor mensen met   

dementie en wil vooral de    

zintuigen extra prikkelen.  Dit 

jaar willen we de wandeling 

officieel inhuldigen op 12 juni. 

Hopelijk hebben we er een  

hele zomer lang plezier aan.  

 

 Word jij ook een ‘bedrader’? Een actie van Cera en ECD Vlaanderen 
 

Mooie initiatieven van onze collega’s bij het Expertisecentrum Dementie onder-

steunen we ook graag. Samen met Cera zet het Expertisecentrum Dementie volop 

in op een dementie-inclusieve samenleving. De komende maand worden er      

zelfgemaakte pompons ingezameld. Met deze pompons zal BeeldlaB, een atelier 

voor mensen met jongdementie, een symbolisch kunstwerk maken.  

Op elke afdeling zullen we een stand inrichten waar je pompons kan maken en/of 

inleveren. Wij zorgen er op onze beurt voor dat alles tegen 30 april op de juiste  

locatie wordt geleverd. We rekenen op jullie bereidwillige hulp om grote en kleine 

pompons te maken. Meer concrete info vind je op de affiches op elke afdeling.  

Wij hopen alvast op een ‘verbindende’ actie waarin bewoners, familieleden en 

medewerkers elkaar vinden om samen pomponnetjes te maken.  

 

 



 

* Wist je dat …  

het altijd heel fijn is wanneer we deze rubriek kunnen starten 

met babynieuws? Dit kleine wonder hiernaast op foto is 

Omar.  Omar is de jongste telg van Racha Sadek,  

medewerkster van de Straten (2).  Sinds 10 maart mogen  zijn 

broers en zussen hem omringen met alle liefde en  

verwennerij die ze in zich hebben. Van harte proficiat!  

 

* Wist je dat ….  

Evelyne Stadeus, onze equipe komt vervoegen? Evelyne is 

recent gestart als medewerkster huishoudelijke dienst in de 

Straten (2). Stadeus doet misschien een belletjes rinkelen bij 

sommigen. Haar zus Cindy engageert zich al meer dan 20 

jaar om het beste van zichzelf te geven voor de bewoners.  

* Wist je dat … 

medewerkers onlangs getrakteerd werden op een uitgesteld Nieuwjaarsfeest 

met als thema BACK AND GOLD?  

Een werkgroep van enthousiaste collega’s had alles tot in de puntjes voorbereid! 

Alle inkleding en tafelversiering kleurde zwart en goud.  

Ook vrijwilligers Jeanine en Raoul, Debbie, Michaël en 

Carine legden ons zalig in de watten! Het was een avond 

vol glitter en gezelligheid!    

 

    Wist je dat ... 
 

 

 

 



Mee deinend op de digitale trein hadden de teamcoaches samen met  

Nathalie, Tanja, Jonathan en Sharon enkele quizvragen verzameld rond de 

werking van ‘ons’ huis. Door middel van meerkeuze mogelijkheden konden we 

antwoorden aanduiden op onze gsm - de techniek kent geen grenzen meer! 

We nemen jullie graag even mee naar enkele antwoorden:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vragen en antwoorden rond de ZORGZAME BUURT, zie artikel van An Veillaird 

In 2024 lieten zich 172 

mensen inschrijven op 

de wachtlijst.  

Er zijn 58 brandblusapparaten 

aanwezig in het gebouw.   

In  2024 werd 3500 kg PMD in 

blauwe zakken opgehaald.  

In december 2024 was de kostprijs 

van het inco-materiaal 2866 euro.  

De gemiddelde leeftijd van de  

medewerkers is 46 jaar.   

Medewerkster Martine Heyens heeft 

het hoogst aantal dienstjaren: 43 jaar   

Onze 2 nieuwe Indiaanse  

verpleegkundigen die in maart ge-

start zijn, noemen Anbu en Akzah.  

In 2024 werden 46 opnames in 

kortverblijf gerealiseerd.  

De stelling: Neem ANNA mee, smeer NIVEA en laat OMA thuis 
 

ANNA staat voor:  Altijd Navragen, Nooit Aannemen.   

NIVEA staat voor:  Niet Invullen Voor Een Ander  

OMA staat voor:  Oordelen, Meningen en Adviezen  

In 2024 fietsten de medewerkers 

22 198 km woon-werkverkeer.  

De geboortedatum van hond 

Pollie is 4 oktober 2023 

1 doos Evocare vinyl handschoenen 

maat medium kost 1,77 euro 



Wil je iets kwijt? Heb je mooi gedicht, een intense gedachte, wil je op papier  zetten 

wat je bezig houdt, … Geef het zeker door aan iemand van animatie en we bekijken 

de haalbaarheid om het hier te publiceren.  

We kijken uit naar jullie inbreng!  
 

We zijn volop in de Vastentijd. Dit vormt voor Maria Aurelie Willems (2)         

voldoende reden om ons mee te nemen …. Op weg naar Pasen 2025 

  

Weet je nog? 

Op weg naar Pasen deed men vroeger de grote kuis in en rond het huis, 

van de zolder tot beneden en er werd niets vergeten. 

Gordijnen werden gewassen en gestreken, er werd geboend en geschuurd. 

Alles werd onder handen genomen. 

Alles was spic en span! Of het nog beter kan? 

Misschien nog een nieuw kleed of een sacoche of een nieuwe hoed? 

Dat staat altijd goed. 

We zijn tevreden en content en zijn precies een beetje verwend. 

Maar eigenlijk is het nog vasten, ik hoor het jullie al zeggen. 

Vasten? Daar zijn we te oud voor.  We missen niks meer. Zoveel te beter! 

Ik zou 2 puntjes willen aanhalen, 

waar we in de vasten nog kunnen aan werken op weg naar Pasen 

Dit is natuurlijk voor gelovige mensen 

Punt 1: Bemin je God bovenal en bemin je naaste als jezelf 

     Als je zo ver bent, kijk dan naar het hemelgewelf 

Punt 2: Van mijn grootmoeder kreeg ik de volgende  

     levenswijsheid mee: 

     Wees droef met wie droef is, en blij met wie blij is 

    maar dien God vooraf 

Als we zo proberen te leven,  komen we met Pasen mekaar 

tegen en zeggen Alleluia, Zalig Pasen! 

          Alle goeds en zeer genegen 

        Maria Aurelie Willems, Vijverstraat 213. 

 

2. De tweede bijdrage is van Luc De Meester (Vijverstraat–2),  

een cultuurliefhebber in hart en nieren. Hij neemt ons mee naar zijn waardering 

voor  Willem Vermandere - liedjesmaker, dichter, verteller, muzikant, 

beeldhouwer, kunstenaar.    
 

(nvdr: om de leesbaarheid te verhogen zijn alle West-Vlaamse citaten vertaald 

naar het Algemeen Nederlands)  

Deze pagina is van jullie 

   

   

 



Een tijdje geleden las ik in de krant dat Willem, de 

West-Vlaamse troubadour niet meer gaat optreden 

maar zichzelf en zijn publiek zal blijven amuseren met 

zijn liedjes.  

Ik heb van Willem altijd genoten en dit vanaf  zijn 

eerste liedjes. Hij is begonnen rond 1970. Zijn liedjes 

zijn van een ontwapende eenvoud. Hij zegt hoe 

schoon de wereld zou zijn als de mensen minder   

verstand zouden hebben en een beetje meer mens zouden zijn. Zijn ‘Blanche en 

zijn peird’ werd een enorm succes en hij vroeg zich af: “Wat is er nu speciaal 

aan een peird”. Willem zingt ook over ‘Zijn groot verstand’ en dat de H. Geest 

nu spreekt over pasters die trouwen, dat was toch hoog tijd. En Jezus kwam op 

d’aarde en hij werd benoemd tot paus en God zei vanuit de hemel: “mijn zoon is 

bedrogen door kardinalen met mijter en ringen en ‘k had het hem nochtans zo 

goed gezegd.” Willem maakte ook een ballade van ‘d’Historie van steentje’ 

een pater in Noord Canada - zo mooi! 

In zijn Kyrie Eleison vraagt hij Gods barmhartigheid voor de mensen van goede 

wil. Hij zingt voor de boer die zijn ploeg liet staan, voor de priester die zijn     

gebed vergat, voor de grootvader alleen op zijn kamer, voor de grootvader die 

al vergeten is, voor ‘t paradijs dat we verloren, voor ‘t lief die het huis verlaat, 

voor de moeder van ‘t kreupele kindje, voor ‘t lief van den doden soldaat en nog 

voor veel meer andere mensen.  

Willem zong voor iedereen die van goede wil was. Hij had geen heimwee of 

soms wel… over de grote oorlog, over de Westhoek, over 1000 soldaten, over de 

beelden van Vladslo en Duitse soldaten. Hij schreef een zin die niemand         

vergeten zal: “ ja ‘t is den oorlog, die oorlog die ge hier tegenkomt en ‘t graf 
van duizend soldaten, altijd iemands vader, altijd iemands kind.”  
 

En stilaan waren er mensen die Willem waardeerden. Ook mensen van de   

kleinkunst want Willem was een pacifist die de armen en de migranten in het 

hart droeg. Hij werd gewaardeerd door Wannes van de Velde, Jan De Wilde, 

Boudewijn De Groot, Jacques Brel, Georges Brassens, Ad Goos,…  

Willem ging veel aandacht vragen voor de mensen aan de rand, de vreemdelin-

gen, allen die niet welkom waren bij sommigen.  
 

Willem toonde zich ondertussen ook als een echt kunstenaar en begon te 

beeldhouwen. Van kolossale houten blokken en bomen maakte hij prachtige 

beelden voor parken, kerken en klinieken. Beelden van oude mannen en      

vrouwen en heiligen van deze tijd.  
 

Hij bleef samen met zijn muziekgroep verhalen vertellen over de mensen van de 

overkant, de zwervers en de oorlogen die nooit eindigen in zijn meditaties. 

Willem, je bent bedankt voor alles wat wij van jou gekregen hebben.  
                   Luc  
 

 

  

 



 Samen thuis in de                   

Zaffelaarse buurt  

 

Petanque op dinsdag 1 april om 14u. Onze vrijwilligers begeleiden jou 

graag bij dit spel. Gratis en zonder inschrijvingen. 

Kaarting op maandag 14 april en 28 april om 14u. Wil jij komen wiezen of 

bieden? Kom gerust meespelen. Gratis en zonder inschrijven.  

Brei- en haaknamiddag op dinsdag 15 april om 14u. Hou jij van breien 

en/of haken? Kom gerust langs met je eigen brei-of haakwerk.  Gratis 

en zonder inschrijving. 

Gezelschapsspelnamiddag op vrijdag 18 april om 14.30u. Kom jij graag 

teerlingen, rummikubben, scrabbelen of kaarten? Breng gerust familie 

of medebewoners mee. Deze activiteit is gratis en je hoeft je niet in te 

schrijven. 

Bingo op maandag 21 april om 14u. Een kaart kost € 1,5 en je hoeft je 

niet in te schrijven. Kom langs en wie weet win jij wel één van onze 

prijzen!    

Fit & Fun op woensdag 23 april van 9u tot 10u. Deze activiteit vol        

bewegingsoefeningen op maat is gratis voor bewoners van het   

woonzorgcentrum (andere buurtbewoners betalen € 2).  Inschrijven 

aan het onthaal kan tot 21 april. 

Welkom in het buurthuis ‘t Vaardeken tijdens volgende activiteiten in april: 



       
 

 
 
 
 
 

Woensdag 26 maart mocht Martine De Beule met haar accordeon– en 

zangtalent vele harten opwarmen.  

Zorgzame groeten, An Veillaird 

Wist je dat? 



 

Jarigen van de maand 

Mevrouw  

Elza  

Heirman 
 

2 april 1926 
 

99 jaar  

  
Mevrouw  

Gloria Santos 

Cabiles 
 

4 april 1962 
 

63 jaar  

 

 

Mevrouw  

Myriam 

Eeckhout 
 

9 april 1955 
 

70 jaar  

 

  

Mevrouw  

Maria  

Relaes 
 

11 april 1936 
 

89 jaar  

 

 

De heer  

Francois  

Thomas 
 

22 april 1952 
 

73 jaar  

  

Mevrouw 

Helena  

De Geest 
 

23 april 1933 
 

92 jaar  

 

 

De heer  

André  

Van Damme 
 

25 april 1926 
 

99 jaar 

  

Mevrouw  

Marleen  

Strubbe 
 

26 april 1953 
 

72 jaar  

 



Gelukwensen uit het hart 
 

 Jarige medewerkers, vrijwilligers, bewoners van 

 het Elzenhof/serviceflats deze maand:   

 

4 april:  Annemie Linceau, vrijwilliger Lindendreef (0) 

6 april:  Erwin De Grave, medewerker nachtdienst 

6 april:  De heer Robert Roels, bewoner Elzenhof, serviceflats 

7 april:  Erika Gentils, medewerkster Vijverstraat - Dorpstraat (2)  

8 april:  Sarah Devos, medewerkster mobiele equipe  

10 april:  Gayathri Kanaga Kumar, medew. Vijverstraat en Dorpstraat (2)   

13 april:  Carine De Paepe, medewerkster Kapelwegel - Kerkwegel (1)   

13 april:  Lorenzo Van Der Sypt, medewerker Schooldreef (0) 

15 april:  mevr. Antoinette Van De Walle, bewoonster Elzenhof  

23 april:  Annelies Pieyns, medewerkster Kapelwegel - Kerkwegel (1) 

28 april:  Ria Valck, vrijwilligster 

28 april:  Estelle Van Oost, vrijwilliger Lindendreef (0)  

29 april:  Veroniek Van Bambost, medewerkster van de keuken  

30 april:  mevr. Simonne De Pauw, bewoonster Elzenhof, serviceflats  

 
 

 Moppenhoekje van Mieke (1) geleend van de Druivelaar  

 Eigen verdienste 
 

Dokter: U bent helemaal over uw gezondheidscrisis heen. Het was echt 

op het nippertje. Dat u nog leeft, heeft u volledig aan uw eigen wilskracht en 

sterk gestel te danken.  

Patiënt: Dank u dokter, om zo eerlijk te zijn. Ik vermoed dat u me dan ook 

geen rekening zult sturen?  

 

Mevrouw  

Adrienne  

De Geest 
 

27 april 1932 
 

93 jaar  

  

Mevrouw  

Maria  

D’haenens  
 

30 april 1939 
 

86 jaar  

 

*** *** *** *** 

*** *** ***  



 

Maandkalender - April 2025 

DONDERDAG 3 APRIL om 10u in de kapel 

 Eucharistieviering voor de bewoners van de Wegels (1)  
 

DONDERDAG 10 APRIL om 10u in de kapel  

 Eucharistieviering voor de bewoners van de Dreven (0)  
 

DONDERDAG 17 APRIL om 10u in de kapel  

 Woord & communiedienst voor de bewoners van de Straten (2) 
  

VRIJDAG 18 APRIL om 15u in de living van Kapelwegel + Dorpstraat  

 Projectie van de KRUISWEG op televisie n.a.v. GOEDE VRIJDAG   
 

DONDERDAG 24 APRIL om 15u in de cafetaria  

 Gezamenlijke eucharistieviering naar aanleiding van PASEN  

WOENSDAG 23 APRIL om 14u30 
 

PAASEIERENRAAP voor alle kinderen en  

kleinkinderen van bewoners en medewerkers  
 

Inschrijven via de lijsten in de lift en op de afdeling.  

DONDERDAG 3 APRIL  
 

QUIZ OVER BELGIë  

Samen met de leerlingen van het 4de leerjaar van DE WEG-WIJZER  

Om 14u in de cafetaria van de school  

DONDERDAG 24 APRIL  
 

BELGISCHE FRIETEN MET EEN FRITUURSNACK  

om 11u in de living van de afdeling  

In Zaffelare schuiven we de WEEK VAN DE VALPREVENTIE door naar 

MAANDAG 5 MEI  —> VRIJDAG 9 MEI   
 

DONDERDAG 8 MEI: SCHOENENVERKOOP LATO om 14u in de cafetaria  


