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Welkom in ‘t boekske van april.  
 

De voorpagina brengt kleur!  

Kleur van de kinderen van de school De Weg-wijzer.  

Kleur van onze bewoners - jong en iets minder jong die zich ontfermen over 

een quiz rond België  -  eendracht geeft veel kennis.   

De kinderen in de lente van hun leven.  

De lente waar we zo reikhalzend naar uitkijken.  

Als de wind gaat liggen kunnen we naar buiten.  
  

Naar buiten en getuige zijn van de kleinste kinderen 

die meedoen met de paaszoektocht.  

Naar buiten en beantwoorden aan de oproep van 

onze kiné’s om met volle overtuiging actief deel te 

nemen aan de week van de valpreventie. Dit jaar staat de laatste week van 

april in teken van WANDELEN. Een thema dat perfect aansluit bij de leefwereld 

van senioren en volgroeide senioren. Ook het bezoek zullen we stimuleren om 

mee te bewegen! Hou je maar vast aan je bretellen!     

 

 

 

 

 Mogen we een hele grote dankjewel zeggen aan de sponsors van de   

paaseierenverkoop? Woensdagnamiddag 5 april kunnen de eerste  

 zoetebekken hun chocolade afhalen in de cafetaria.  

 

 

 
  

 Wist je dat de data de bedevaarten naar Lourdes vastliggen?  

 Noteer alvast woensdag 6 en vrijdag 8 september in jullie agenda.  

 De bus en de basiliek zijn gereserveerd en Hotel de Lourdes verwacht ons.  
 

 Wist je dat een werkgroep opgestart is om de start van de zomervakantie 

niet zomaar aan ons te laten passeren? Noteer alvast in je agenda het  

 weekend van 1 en 2 juli 2023. Iedereen die Zaffelare, hun buurtbewoners, 

 bewoners en medewerkers genegen zijn, is van harte welkom!  
 

Voorwoord  

AGENDA  

 DANK U  

 



 

 

Naar aanleiding van palmzondag op 2 april zullen de bewoners en de    

medewerkers de kans krijgen een palmtakje te ontvangen. We mogen   

daarvoor dankjewel zeggen aan de zoon van Marie-Louise Jacobs die ons 

de palm bezorgde.   

 

Ook grote dank aan Mia Goossens.   

Zij zal op zich nemen dat de palm kan gewijd tijdens een gezamenlijke       

palmwijding in een kerk van de Bavoparochie waartoe Zaffelare behoort.  

 

Pastoraal 

PASEN  

9 APRIL 2023 

Pasen 
en alles is 

van ongekende kracht doordrongen. 
De aarde heeft een nieuw gezicht. 
Het zaad bestorven in de voren, 

komt wonderbaarlijk aan het licht. 
Zelfs als geen mens 

het zou geloven, 
dan zouden bloemen en bomen 

het nog verkondigen 
dat zelfs wat ingeslapen is 

toch onbedwingbaar kan herleven. 
In al haar kwetsbaarheid 

mag hoop gekoesterd worden 
omwille van die Ene. 

Zijn leven was zo onvoorwaardelijk 
en diep in ons bestaan geworteld 

dat er geen grafsteen 
zwaar genoeg kon wegen. 

Dood is niet sterker dan de liefde. 
Sta op 

en durf die weg te gaan. 
Laat Hem in taal en teken 
weer herkenbaar worden.  

 
Kris Gelaude 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbare herinnering 

Mevrouw Huguette De Kegel  
 

° 26 februari 1937 

† 15 maart 2023 
 

Opname 21 januari 2023  

Onze oprechte deelneming aan de 

families in deze moeilijke periode 

van afscheid nemen.  

We melden ook het overlijden 

van  

 

Mevrouw Hélène “Lenneke”  

Verhegge  
 

Echtgenote van de heer  

Roger De Paepe  
 

° 9 februari 1937 

† 21 maart 2023  

 

Zij was de mama van Carine De 

Paepe, medewerkster van de 

Wegels (1).  
 

 

 

Ik mis je in alles wat ik doe,  

je warmte en je woorden,  

je humor en blijmoedigheid  

die elkander horen. 

  

Je keek me altijd lachend aan, 

je hield zo van het leven. 

Nu moet ik leren zonder jou  

te houden van dit leven.  



 



Zet het alvast in je agenda:  

van 24 april tem 30 april gaat de 

week van de valpreventie van start 

met de focus op het wandelen. 
 

Een val kan iedereen overkomen, maar 

de valproblematiek wordt vaak onder-

schat. Een val veroorzaakt veel pijn en immobiliteit, waardoor de kwaliteit van ons 

leven minder wordt. Daarom is het belangrijk om preventief te werken. 
 

De week van de valpreventie staat telkens in teken van het belang van           

bewegen, met dit jaar de focus op WANDELEN.   

Wandelen is gezond en is een goede manier om het risico op vallen te verkleinen. 

Daarnaast brengt het nog tal van andere gezondheidsvoordelen met zich mee. 

Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op    

osteoporose. Door weinig beweging wordt het kraakbeen in de gewrichten    

dunner. Wandelen helpt het kraakbeen waardoor we soepeler bewegen. 

Dagelijks wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed. 

Daarnaast verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Wie veel wandelt  

vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen. Het is ook goed 

voor de nachtrust: in– en doorslapen verbetert bij een dagelijkse wandeling. Ook 

de kwaliteit van de slaap verbetert. 

Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter. Het helpt ook 

bij stress, depressieve gevoelens en angst. DUS WANDEL JE MEE?  
 

Deze week zetten wij in ons huis ook alles in het teken van wandelen          

afgewisseld met bewegingsoefeningen aan de inkom, bewegingsactiviteiten op 

elke afdeling, samenzitten over gezonde voeding… 
 

Dagelijks houden we de score per afdeling bij, elke deelname aan een                

valpreventie-activiteit of een wandeling buiten/binnen wordt bijgehouden. Dit  

zowel voor de mobiele als minder mobiele bewoners. Iedereen kan bewegen! 
 

De week van de valpreventie sluiten we af met een slotfeest waarin de verschillen-

de scores worden meegedeeld. Naast de totaalscore per afdeling bekijken we ook 

de individuele scores. Kwestie van de competitiegeest wat aan te wakkeren ;) 
 

Wij willen deze week ook iedereen die een bezoek brengt aan ons huis,              

stimuleren om tijdens het bezoek samen te bewegen. Bijvoorbeeld: door samen 

een wandeling te maken, dit kan buiten of in huis en zowel al stappend als met 

behulp van een rolwagen, of door samen oefeningen te doen aan de banken ter 

hoogte van de inkom. Er zijn immers punten te verdienen 

per activiteit!  
 

Het kiné team houdt jullie op de hoogte:  

Katrien, Marina en Caroline  

 

 

 

 

 



Hieronder enkele citaten van de speech die Hilde 

(regiodirecteur) gaf naar aanleiding van het einde 

van de loopbaan van Christiane. Ook dank aan de 

medewerkers van de keuken: de receptie voor hun 

collega was tot in de puntjes verzorgd!  
 

Dag Christiane,  
 

(…) Jij bent op 2 maart 2014 in dienst gekomen als 

medewerker in de keuken.  

(…) In je werk was je enorm gedreven! Tot op de laatste dag was je continu  

bezig en moest alles in orde én netjes zijn!   

(…) De keuken was jouw domein, iedereen in de keuken mocht je altijd van  

alles vragen…. Jij zei altijd JA of het nu weekdag of weekend was. Jij zag altijd 

wel mogelijkheden…of er moest iets zijn waardoor je helemaal niet kon.  

Toen we een paar jaar geleden in ‘den ouden bouw’, zoals we het nu zeggen, 

het project rond maaltijdzorg in de zustergemeenschap opstarten -het ontbijt 

voorbereiden samen met de bewoners-, zag jij dit helemaal zitten.  Het contact 

met de bewoners, met de mensen zoals je vaak zegt, daar ben jij zo goed in!  

(…) Ook bij onze babbel tijdens één van jouw laatste dagen gaf je aan dat je 

eigenlijk liever hier in de nieuwbouw werkte. Het feit dat je op de afdelingen 

komt, bij de bewoners en de collega’s, vond je een zeer aangename              

afwisseling naast de 4 muren van de keuken. 
 

Christiane,  de voorbije 9 jaren was je voor iedereen een fijne,  een gedreven, 

een zorgzame collega.  Je stond niet graag in de kijker maar op jouw rustige 

manier was je hier van onschatbare waarde! Collega’s van de keuken missen je 

nu al heel hard, kreeg ik deze morgen nog te horen! 
 

Nu is er een tijd om het vele werken achter jou te laten. (…)  Met de zomer in 

het vooruitzicht zal het dan wellicht ook niet ontbreken aan een fietstochtje, 

een terrasje, een etentje of …. 

Geniet maar verder van al deze mooie 

dingen samen met jouw partner,  

kinderen en kleinkinderen. En onderweg 

stop je ook nog maar eens hier voor een 

babbel of een koffie! Als afsluiter nog 

van harte dank voor alles wat je voor 
het woonzorgcentrum, voor ons, voor 

de collega’s en de bewoners hebt    
gedaan! 

 

 

   

Pensioen van  

Christiane Verplancke 

 

 



— — — FAMILIENAMIDDAG OP DE LINDENDREEF — — —  
 

De eerste familienamiddag op de 

Lindendreef vond plaats op 10 

maart. Op initiatief van enkele 

mantelzorgers werd een gezellige 

koffieklets georganiseerd.  

Doel van het opzet: de familie 

achter elke bewoner leren        

kennen, elkaar ontmoeten, elkaar 

leren kennen, elkaars zorgen    

begrijpen, ervaringen uitwisselen,

… Ook de bewoners lieten zich 

alle aandacht en de gezelligheid  

welgevallen.    

De foto’s spreken voor zich.  

 

 
 
 
 

 

    

 

 

 

 

 

— — NIEUW HUISDIER OP DE WEGELS — —   

Wie de afgelopen weken op de Wegels passeerde 

keek nieuwsgierig de living in: op automatische 

piloot werden papieren zakdoekjes gescheurd en 

bolletjes gedraaid - rustgevend monotoon dus 

voldoende tijd over te genieten van elkaars aan-

wezigheid en van de grappen en grollen van het 

bezoek.  Wat initieel paasdecoratie ging worden,     

eindigde in een schitterende Calimero! 

Het kan verkeren zijn Bredero.  

Een greep uit de voorbije activiteiten 

 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

— — — DINSDAG 21 MAART: ZINGEN MAAKT GELUKKIG — — —  

 

Zingen maakt gelukkig!  

Dat mochten we zeker en vast ervaren op ons 

eerste samen zingen moment.  

Een uurtje zingen, begeleid door Mirte op    

piano, bracht een spontane lach op elk gezicht.  

Onze eerste koorleden waren zo enthousiast 

dat er al meteen suggesties werden gegeven 

om het repertoire uit te breiden. En uiteraard 

nemen we die suggesties ter harte!    

Volgende maand komt ons koor opnieuw     

samen op dinsdag 18 april! Iedereen die graag 

zingt, is welkom.  

Met verenigde  

krachten kwam een 

prachtige Calimero  

tot stand! 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

Het leven zoals het is: 

kleine gewone dingen in 

een woonzorgcentrum: 

soepgroenten snijden,  

bloemen water geven en  

de livings laten zich vullen 

met paasdecoratie en     

lentebloemen.   



  

    In april staan volgende activiteiten op   

    het programma in  

    buurthuis’t Vaardeken (= cafetaria): 

 

 

 

 Petanque op dinsdag 4 april om 14u.  

 Deze activiteit is gratis en je hoeft je hiervoor niet in te schrijven. 

  

 Kaarting op maandag 10 april (Paasmaandag) om 14u. Inschrijven is niet 

nodig dus kom gerust langs om te bieden of te wiezen.                                                                        

 

 Gezelschapsspelnamiddag op vrijdag 21 april om 14u.  

 Ook hiervoor hoef je je niet in te schrijven. Volgende spellen zijn       

aanwezig: pietjesbak, kaarten, scrabble, rummikub, …  

 

 Bingo op maandag 24 april om 14u.  

 Schuif gezellig bij en maak kans op één van onze leuke prijzen!  

 Inschrijven is niet nodig. Een bingokaart kost 1,5 euro. 

 

 Fit & Fun op woensdag 26 april van 9u tot 10u.  

 We bewegen op een leuke en ontspannen manier op muziek.  

 Deze activiteit is gratis, graag inschrijven voor 19 april.  

 
 

Heb je zin om aan één of meerdere van bovenstaande activiteiten deel te    

nemen?  
 

° Indien inschrijvingen niet hoeven, kom dan gewoon naar ’t Vaardeken 

  (= cafetaria) tegen het startuur en wij begeleiden je verder.  
 

° Indien er gevraagd wordt om wel in te schrijven, dan kan dit via het onthaal 

  of via de dames van ergo-animatie. 

 

P.s.  Breng gerust een medebewoner of familielid mee.  

 Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
 

Samen thuis in de Zaffelaarse buurt  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    

                                                              
 

Naast onze activiteiten in ’t Vaardeken hebben er ook al activiteiten in de tuin 

plaats gevonden. Het regenweer zorgde voor wat vertraging, maar onze        

geëngageerde moestuinvrijwilligers zorgden reeds voor de voorbereiding van 

de moestuinpercelen. Het eerste deel van het fresen en het bemesten zijn     

ondertussen achter de rug.     

Laat ons duimen dat de regen wat achterwege blijft deze maand en dat er  

vanuit jullie livings veel te bekijken valt! Kom gerust langs bij mooi weer! 

 

Wat ook al vorm heeft gekregen is onze babbelplek. Enthousiaste vrijwilligers 

hebben hun handen in elkaar geslagen om een wilgenhaag aan te planten. 

Nu hopen dat deze snel gaat ‘schieten’ zodat de babbelplek verder aange-

kleed kan worden met boomstammen en zitbanken. 

 

Zorgzame groeten  

Ann Veillaird  



Wist je dat … ? 
 

° Wist je dat…  

we 2 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen?  

Haben Hadisch, als medewerker van de huishoudelijke dienst op de Dreven (0), 

hebben we vorige maand al even vermeld—nu met foto.  

Daynah Laeremans vindt haar uitdaging als zorgkundige in de Dorpstraat (2).  

Welkom in het woonzorgcentrum, samen gaan we voor en met de bewoners. 
 

Regelmatig krijgen we de vraag of de kleur van de werkkledij een betekenis 

heeft. Dit is niet zo. Het blauwe en oranje zijn de kleuren van de Exalta groep 

waartoe het woonzorgcentrum behoort. Het duidt dus geen functie aan.  

 

 

 

 

 

 

  

 

En dat het 

vaak  

aangenaam 

werken is  

in Zaffelare 

tonen  

Fahrije,  

Daisy,  

Debby en  

Sarah met 

plezier!  



° Wist je dat … 
 

de hartverwamers naar aanleiding van de dag 

van de zorg op 19 maart een kleine attentie   

uitdeelden? Om onze (nu al stralende) collega’s 

nog meer te doen stralen, verrasten we hen met 

een klein kaartje en een gezichtsmasker.   
 

° Wist je dat…  
 

we 3 medewerkers in het bijzonder mogen vermelden?  

3 collega’s die deze maand een rond getal achter hun  

jaren engagement en inzet mogen plaatsen.  

 1 april:  Christiane Luyckx —> 10 jaar in huis  

 13 april:   Monja Tolliers  —> 30 jaar in huis   

 16 april:  Heidi Vermander  —> 30 jaar in huis  

 

° Wist je dat ….  
 

babynieuws ons altijd gelukkig maakt? Deze keer kwam het 

heuglijke nieuws van de familie Thomas-Beeldens. Magda en 

Frans werden op 28 maart voor de 2de maal oma en opa. Grote zus Noémie was 

dan ook superfier wanneer ze haar oma kwam halen om haar babyzusje Maité te 

bewonderen. Proficiat!   

 

° Wist je dat …  
 

we direct een sprong maken van meer dan 100 jaar?  

Op maandag 24 april mogen de bewoners van de Wegels (1) 

zich opmaken voor het verjaardagsfeest van mevrouw Marie 

Schatteman. De oudste bewoonster van de voorziening 

wordt 103 jaar. Alvast een grote proficiat.  

 

 

  

 

° Wist je dat … 
 

maandag 17 april 2023 onze cafetaria omgevormd wordt tot een heuse catwalk? 

Annelou komt vanaf 14u30 modieuze kledij showen waar elke vrouw/man blij 

van wordt. Na de show is er mogelijkheid tot aankoop. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Wil je iets kwijt? Heb je mooi gedicht, een intense gedachte, wil je op papier    

zetten wat je bezig houdt, … Geef het zeker door aan iemand van animatie en 

we bekijken de haalbaarheid om het hieronder te publiceren.  
 

         We kijken uit naar jullie inbreng!  
 

Maria Willems van de Vijverstraat (2) liet zich alvast inspireren door de 

 eerste zonnestralen: 
  

Lente, lente, kom maar gauw, doe niet zo flauw, drijf ons niet in het nauw. 

 Kom met je buien en je grillen, we weten wel wat we willen.  

 We willen veel vitamine D en dat brengen je zonnestralen mee.  

 Alles begint te groeien en te bloeien, men mag stoppen met snoeien.  

 We gaan vragen om onze rolstoelen te smeren,  

 dan gaan de vrijwilligers met ons flaneren.  

 Ze rijden ons naar buiten, daar hoor ik al de vogeltjes fluiten.  

 We zijn hier in onze vrije natuur, hopelijk is de lucht hier zuiver en puur.  

 Kom lentje, we gaan je nu omarmen, jij kunt ons hart en ziel verwarmen.  

 Adem nu diep in en uit.  

 Och God, daar loopt een konijn met een rare snuit en het verhaaltje is uit! 

 
 

Luc De Meester van de Vijverstraat (2) neemt ons deze keer mee naar:  

De tragedie van de zwaluw  
 

In de vijftiger jaren zond een Limburgse troubadour over 

zwaluwen. Zijn naam was Jo Erens. Hij is veel te vroeg      

gestorven. De ouderen onder ons herinneren zich zijn lied-

jes Limburg mie land, vaarwel Limburgland. En er was één 

liedje over zwaluwen, in zijn dialect Schwerbelke. Ik was de 

koning te rijk toen ik in de kringwinkel een 78-toerenplaat 

vond met het zwaluwliedje.  
 

In onze streken komen 5 soorten voor. Over iedere soort wil ik in het kort iets 

vertellen:   
 

1. De boerenzwaluw heeft een lange gevorkte staart. Tussen haakjes, in de   

industrie maakt men ook gebruik van een dergelijke staart voor een hout-

overbrenging en die lijkt op de staart van een zwaluw.  

Ik herinner me nog dat 50 jaar geleden, in september grote groepen zwaluwen 

(vooral boerenzwaluwen) op de elektriciteitsdraden kwamen zitten en op een  

 

Deze pagina is van jullie…  

 



bepaald moment ineens weg waren op tocht naar het 

Zuiden. Ze vlogen in groep om zich te beschermen tegen 

roofvogels maar vooral tegen de mens die de zwaluw 

ving en op at. Op de terugreis kwamen de eerste         

zwaluwen als de bloempjes verschenen op de struiken, 

gewoonlijk in de Goede Week. Dan was de lente weer 

maar opgelet: één zwaluw maakt de lente nog niet.  
 

De boerenzwaluw is glanzend blauw en de veren rond zijn bek zijn rood     

gekleurd. Deze zwaluw is het felst bedreigd door de zogenaamde mastodont-

stallen die bijna geen zwaluwen meer toelaten wegens de grote isolering.   

 

2. De huiszwaluw  

In sommige oude huizen zag je de nesten van deze 

soort onder de goten hangen. Er zijn geen oude huizen 

meer en dus zijn deze zwaluwen verdwenen, zeker op 

posten waar de kuiswoede voorbij kwam. Deze soort is 

nu vrij klein en met witte buik en staart.  

 

3. De gierzwaluw  

De gierzwaluw is de snelste vlieger en is bruin van kleur. 

Hij vliegt gewoonlijk heel hoog rond de kerktorens,       

kastelen en hoge gebouwen. Men ziet ze zelden op de 

grond en sommigen beweren dat ze in de lucht paren. Als 

er onweer op komst is, dan vliegen ze laag boven de 

grond of het water op jacht naar insecten.  

Als ze in vorm zijn, dan maken ze een gierend geluid. 

Vooral in juni zijn ze zeer actief.  

 

4. De oeverzwaluw  

Daar waar gronden lange tijd op een hoop liggen zijn ze 

aanwezig. Zij maken diepe gaten (tot 1m) in zavel en 

zandgronden. Daar broeden ze in.  

Ze hebben een witte buik en ook achteraan zijn ze wit

(witte vlek). De rest is lichtbruin.  

 

5. De nachtzwaluw 

De nachtzwaluw is grijs bovenaan. Ze jagen ‘s nachts op 

diverse soorten vlinders en insecten. Ze leven in broed-

kolonies. De meeste soorten zijn beschermd.  

De kwajongens van vroeger laten de zwaluwen nu met 

rust.  

 

 

 

 

 



Willy Van Kerckvoorde, ook van de Straten (2) schreef op zijn beurt iets  

       rond Pasen wat hij graag wil delen met ons.    

 

Het geloof onder de mensen laat tegenwoordig wel te wensen.  

Door de eeuwen heen trapte men op een gevoelige teen 

wanneer men op zondag het had vergeten ... 

en men daardoor een zonde had begaan 

want men had niet in de kerk gezeten …  

men moest dan te biechte gaan,  uw zonde werd U dan vergeven 

in een kleine ruimte in de kerk, waar een priester was gezeten 

en door een kruisteken was je gered!  
 

De drukste periode van dat biechten was rond Pasen vast en zeker 

dan wilde iedereen zijn zonden kwijt en begon er wel een nieuwe tijd! 
 

De klokken waren in Rome en kwamen terug zeer welgekomen 

want ze brachten eitjes mee!  

Dan wel uit chocolade of marsepein, verspreid in de tuin,  

meer moest dan niet zijn 

Hopelijk blijft die traditie, rond Pasen, bestaan 

Het was jammer voor de kinderen, moest die verloren gaan….  

 
 

 

 

 

—— PAASZOEKTOCHT——  
 

Aan de kinderen en kleinkinderen van medewerkers,  

aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen van bewoners:  
 

Heb je zin om op woensdag 12 april om 15u mee 

te zoeken met onze paaszoektocht?  

Inschrijven kan nog steeds op de affiche in de lift!  

 

 

 

 

 

 
 

Met even schitterend weer 

zoals in 2022!  

 

 

 



 Uit het dagboek... 

 

Als je als mantelzorger geconfronteerd wordt met dementie, dan roept dat vaak 

heel wat vragen op of komen er problemen naar boven die je nooit had        

verwacht. Tegenwoordig zijn er heel wat initiatieven die zich richten op het     

informeren van mantelzorgers. Deze maand zet ik er voor jullie 2 op een rij.  

 

TIJDIG NADENKEN OVER JE TOEKOMST 
  

Op tijd nadenken over je toekomst. Steeds meer 

mensen zijn ermee bezig. Het is voor sommige 

meerderjarige personen niet meer mogelijk om zelf 

beslissingen te nemen m.b.t. hun goederen en soms 

zelfs m.b.t. hun persoon. In dat geval wordt vaak, op 

verzoek van een belanghebbende, door de Vrederechter een bewindvoerder 

aangesteld. Maar het hoeft niet noodzakelijk op deze manier te gebeuren. Ook 

vooraf kunnen al bepaalde afspraken gemaakt worden via de zogenaamde 

‘zorgvolmacht’.  
 

Op donderdag 20 april 2023 kan je een webinar volgen waarin notaris Hélène 

Goret alles uitlegt over de zorgvolmacht. Tijdens deze webinar kom je te weten 

wat een zorgvolmacht is, voor wie het van toepassing is en hoe je dit in orde 

maakt. De webinar vindt plaats om 19.30u en duurt een uurtje. Inschrijven kan 

gratis, maar is wel verplicht en dat via www.cera.coop  
 

TIPS BIJ HET VERZORGEN VAN MENSEN MET DEMENTIE 

IN DE THUISSITUATIE  
 

Het praatcafé dementie Lochristi nodigt jullie van harte uit op 

dinsdag 30 mei van 14u tot 16u in het Fazantenhof.  

Thema van de namiddag: ‘de kleren maken de man – praktische tips voor     

mantelzorgers bij de verzorging van personen met dementie’. Hiervoor          

nodigden we Elien Saey-Van Peteghem uit, om de nodige praktische tips en  

adviezen met jullie te delen.  

 

HEB JE VRAGEN OVER DEMENTIE OF MOET ER JOU IETS VAN 

HET HART?  

Ik neem graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Je kan contact opnemen via 

mail (els.detrogh@exalta.be) of spring eens binnen op het bureau.    
 

         Els De Trogh, referentiepersoon dementie  

 

 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2023/20231020_n_webinar_zorgvolmacht
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2023/20231020_n_webinar_zorgvolmacht
http://www.cera.coop
mailto:els.detrogh@exalta.be


 NIEUWS UIT HET 
VLINDERTEAM  

 

HET VLINDERTEAM IN BRUSSEL  
 

28 maart stond al een tijd met stip in onze 

agenda. We stelden er onze resultaten 

voor van het verandertraject dat we      

doorliepen onder leiding van het regionaal 

expertisecentrum dementie, Paradox. We 

luisterden er ook naar de realisaties van 19 

andere voorzieningen die een verandertraject doormaakten.  
 

Voor ons stond het wie ben ik document, het wie ben ik moment en de   

familie-betrokkenheid voorop. Ons verhaal stopt hier uiteraard niet. Wat dit 

traject ons leerde, willen we nog verder verdiepen en verfijnen. Dit jaar willen 

we nog meer inzetten op de kleine alledaagse gelukjes.  
 

Kleine gelukjes, kunnen een gewone dag 

bijzonder maken. Het hoeft niet altijd 

groot en gepland te zijn, een spontaan 

momentje dat een glimlach tovert op het 

gezicht kan zo hartverwarmend zijn.  

  

 



WAT LEVERT ANDERHALF JAAR INTENS WERKEN ROND PERSOONSGERICHTE 
ZORG NU OP?  
 

Aan enkele medewerkers werd gevraagd hoe zij de geleverde inspanningen 

rond persoonsgerichte zorg nu ervaren. Wat is er effectief veranderd in onze 

werking?  De resultaten maakten we visueel, in hoe kan het ook anders, een 

vlinder.  Woorden als vertrouwen, een thuisgevoel, geborgenheid, betrokken-

heid werden meermaals aangehaald. We hopen van harte dat elke bewoner 

hier in het woonzorgcentrum dat ook zo aanvoelt en mag ervaren.  

ZUURSTOF VOOR DEMENTIE 
 

Op 19 april nodigen we jullie van harte uit om de ontmoetingsplaats rond de 

berk in onze tuin officieel in te huldigen. Samen met onze bewoners bereiden 

we een officiële inhuldiging voor. Daarna is er tijd om elkaar 

te ONTMOETEN.  

Wij voorzien alvast een ijsje voor alle aanwezigen.  

De betekenis van deze ruwe berk vind je in ons vorig boekje 

of op www.dementie.be  

 

 

 

http://www.dementie.be


 

 

Jarigen van de maand 

 

Mevrouw  

Elza Heirman 

 

 

  

Mevrouw  

Hilda Stevens 

 

 

 

 

Mevrouw  

Gloria  

Santos Cabiles 

 

 

 

  

 

De heer 

Roger De Geest 

 

 

 

 

Mevrouw  

Myriam Eeckhout 

 

 

  

De heer  

Antoine George 

 

 

 

 

De heer  

Frans Thomas 

 

 

  

Mevrouw  

Marie Schattman 

 

 

 

 

103 jaar 



    Deze medewerkers, vrijwilligers, bewoners van het 

   Elzenhof/serviceflats zijn ook jarig deze maand  
 

2 april:  Monja Tolliers, medewerkster Schooldreef - Lindendreef (0) 

5 april:  Ingrid Monsecour, medewerkster Schooldreef - Lindendreef (0) 

6 april:  Erwin De Grave, medewerker nachtdienst 

6 april:  De heer Robert Roels, bewoner Elzenhof, serviceflats 

8 april:  Sarah Devos, medewerkster mobiele equipe  

10 april:  Gayathri Kanaga Kumar, medewerkster Schooldreef - Lindendreef  

13 april:  Carine De Paepe, medewerkster Kapelwegel - Kerkwegel (1)   

13 april:  Lorenzo Van Der Sypt, medewerker Schooldreef - Lindendreef (0) 

15 april:  mevr. Antoinette Van De Walle, bewoonster Elzenhof  

23 april:  Annelies Pieyns, medewerkster Kapelwegel - Kerkwegel (1) 

25 april:  Anita Van Hamme, medewerkster administratie 

28 april:  Ria Valck-Roets, vrijwilligster 

29 april:  Veroniek Van Bambost, medewerkster van de keuken  

30 april:  mevr. Simonne De Pauw, bewoonster Elzenhof, serviceflats  
 

 

 

  

Mevrouw  

Helena De Geest 

 

 

  

De heer 

André  

Van Damme 

 

 

 

 

 

Mevrouw  

Marleen Strubbe 
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Mevrouw  

Adrienne  

De Geest 

 

 

 

    

    



 

Maandkalender  
April 2023 

    
EUCHARISTIEVIERING  
 

Donderdag 6 april   om 10u:   Bewoners van Kapelwegel en Kerkwegel (1)  

Vrijdag 8 april          om 15u:   Projectie in de living voor GOEDE VRIJDAG  

Donderdag 13 april om 15u:   We vieren samen PASEN in de cafetaria  

          (0-1-2 + de bewoners van het Elzenhof)    

Donderdag 20 april om 10u:   Bewoners van Vijverstraat en Dorpstraat (2) 

    

 
  WEEK VAN DE VALPREVENTIE - SAMEN IN BEWEGING  

 24 april tot 28 april 2023 

  Wandelen, estafettes, slotfeest,… -  Meer info in ‘t boekske 

 

  DE ROLSTOELFIETSEN KOMEN TERUG 

Van vrijdag 7 april tot en met donderdag 20 april 2023   

   

 HILDE ROGGE VERTELT…  
 

 Donderdag 20 april om 15u  

 in de living Kapelwegel (1)  

 Een verhalenvertelster pur sang! Een echte aanrader!  

AFDELINGSDINERS - Aperitief om 11u  

 

Dinsdag 18 april:      voor de bewoners van Kapelwegel en  

              Kerkwegel (1) 

Dinsdag 25 april:      voor de bewoners van Vijverstraat en Dorpstraat (2) 

Donderdag 27 april: voor de bewoners van Lindendreef en Schooldreef (0)  


