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Voorwoord   
WELKOM IN HET BOEKSKE VAN MEI  
 

Alle groene vingers jeuken om in de tuin te werken en toch …  

De volkswijsheid refereert naar de ijsheiligen, die traditioneel het einde van de 

kans op nachtelijke nachtvorst aankondigen.  

11 mei: Al is Mamertus oud en grijs, hij houdt van vriezen en van ijs.  

12 mei: Pancratius  

13 mei: Voor nachtvorst zijt ge niet beschermd, tot Servatius zich over u ontfermt.  

14 mei: Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor vrucht, op vorst beducht.  
 

Meimaand is ook Mariamaand. Meimaand is met Hemelvaartdag ook de maand 

van communies en lentefeesten. Meimaand is ook de maand waarin de mama’s, 

moekes en moeders 1 dag per jaar in de spotlichten komen.  

In ons huis wordt rond moederdag altijd een wafelbak georganiseerd. Kijk     

alvast op de kalender wanneer de vrijwilligers naar jouw afdeling komen.  
 

In dit boekske geven we graag een inkijk van het leven in en rond ons woon-

zorgcentrum van de voorbije maand. De inhuldiging van de ruwe berk, de 

komst van verhalenvertelster Hilde Rogge, de afdelingsdiners opnieuw tot in de 

puntjes voorbereid door de medewerkers van de keuken, de week van de     

valpreventie…   Veel kijk– en leesplezier. 
 

Van de afdelingsdiner van de Dreven (0) en van de slothappening van de week 

van de valpreventie delen we graag volgende maand de foto’s.  

 

 

 

 

 

In ‘t boekske van juni geven we zeker 

ook enkele foto’s en anekdotes mee 

van  

Anita Van Hamme en  

Sabrina De Vos.  

2 medewerkers met een jarenlange 

inzet en dienstbaarheid voor de    

bewoners en de organisatie.  

 

 

OP PENSIOEN  



MEIMAAND: TIJD VOOR MARIA   

 
   

  MARIA  
 

Het jonge meisje dat je was, 

schrok niet toen de engel kwam 

en toen je in zijn ogen las 

wat niemand ooit van hem vernam? 

 

Wat is er in je omgegaan 

toen hij zei: moeder van Gods Zoon 

en ook dat je van nu af aan 

een ereplaats had rond de troon? 

 

Hoe voelt de vreemde boodschap aan 

waarin je moeder van je Schepper heet? 

Lijkt het dan niet een zoete waan 

waarin je niets meer zeker weet? 

 

Maria, draagster van de hoop 

dat al wat leeft eens wordt bevrijd 

en wat als kwaad eens binnensloop, 

verdreven wordt of ons ontglijdt. 

 

Jij, maagd en moeder van de Heer, 

die ieder mens tot vreugde noodt, 

wees onze hulp en ons verweer 

nu en in ‘t uur van onze dood. 
 

   door priester - dichter Piet Thomas  

 

 

In de meimaand staan de eucharistievieringen voorbereid door E.H. Van      

Puyenbroeck in het teken van Maria. De bewoners die graag een gebed    

richten tot Maria kunnen overdag altijd terecht in de kapel van het woonzorg-

zorgcentrum.  In de meimaand is er een speciaal plekje voorzien voor Maria.   

Pastoraal  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankbare herinnering 

Mevrouw Martha Koopmans  

Weduwe van Gerard Van Oost  
 

° 25 augustus 1931 

† 21 april 2023 
 

Opname 27 februari 2019  

Zij had de schoonheid  

van de akkers lief  

‘t land van vruchtbaarheid  

en ruimte  

tot ook haar dromen  

kleiner werden  

een tuintje, een plaatsje,  

dieren en wat gerief 

maar nu een hemel  

zonder grenzen.  

  

 

 

We melden jullie ook het overlijden 

van  

 

De heer Luc Eeckhout  

Echtgenoot van Chantal Annaert  

 

 ° 7 juni 1962  

† 21 april 2023 

 

Hij was de liefdevolle papa van 

Marlies Eeckhout, ergotherapeute 

van de Straten (2)  

 

 

 

Onze oprechte deelneming aan de 

families in deze moeilijke periode 

van afscheid nemen.  



Zin in beweging!  
 
 
 
 

Laatste week van april is/was de NATIONALE WEEK VAN DE VALPREVENTIE. 

Het thema was dit jaar WANDELEN, een thema dat perfect aansluit bij onze 

leefwereld.  
 

Het belang en de voordelen van veel te bewegen kunnen we niet genoeg   

blijven herhalen. Een beetje theorie tijdens de activiteit geheugentraining of 

tijdens het bereiden van een gezonde snack maar deze week stond vooral de 

praktijk centraal.   

Onder impuls van Katrien, Caroline en Marina (onze kiné’s) zagen we op de 

verschillende afdelingen extra bewegingsparcourtjes verschijnen, zagen we  

extra veel bewoners deelnemen aan het turnen, zagen we gedrevenheid  

tijdens de estafetten, zagen we bewoners goed ingeduffeld buiten genieten 

van de schrale zonnestralen, zagen we vrijwilligers die tijd vrijmaakten om met 

bewoners te wandelen, …  
  

We zagen veel beweging en het 

deed zoveel deugd aan ons 

hartje! 
 

Vrijdagnamiddag 28 april is er 

een toonmoment:  

met ingevulde scoreformulieren, 

met een ‘sketchske’,  

met aangeleerde dansjes,  

met jullie enthousiasme,…  
 

Benieuwd! 

 

 
 
 

 

 



 

-- DE PAASZOEKTOCHT -- 
 

Een  paaszoektocht brengt 

altijd kinderen naar het 

woonzorgcentrum en dat 

was dit jaar niet anders.  

Bewonderde gezichten bij 

de bewoners en fiere      

gezichtjes bij de kinderen! 

Een ideaal moment om   

familie– foto’s te maken.  

Staat daar een dubbel 

viergeslacht te pronken? 

 

 

 

MODESHOW VAN ANNELOU  
 

Aan interesse geen gebrek! Nieuwsgierige blikken van bewoners, dochters, 

sympathisanten,…  

De cafetaria zat afgeladen vol met 

achter de coulissen enkele zenuw-

achtige mannequins. Met een hart 

voor iets rijpere volwassenen en 

een oog voor comfortkledij bracht 

Katrien van Annelou met flair haar 

kledij aan de man/vrouw.  

 

Een greep uit de voorbije activiteiten 

 

 



 

 
 

 

 

— — HILDE ROGGE OP BEZOEK — —  
 

Als we niet naar de cultuurhuizen kunnen,  brengen 

we een sprankeltje cultuur naar Zaffelare. Recent 

mochten we Hilde Rogge ontvangen. Een verhalen-

vertelster pur sang. Ze prikkelde en verraste een 40-

tal bewoners die zich lieten onderdompelen in de 

grote naturel waarmee ze vertelt.  

Hilde bracht met heel veel enthousiasme een eigen 

versie van H. C. Andersons ‘Duimeliesje’ vrij vertaald naar Pinkelineke.  
 

Samen luisteren, samen 

zingen, samen mee   

genomen worden in 

een fantasiewereld,… 

Op het einde beloofden 

we elkaar de warmte 

die deze woordkunste-

nares uitstraalt te  

koesteren voor de  

momenten dat het even 

iets minder gaat.  

Met dank aan mannequins Walter en 

Danny! Maar kledij is en blijft natuurlijk 

een beetje een vrouwenzaak dus dank 

aan Christiane, Jeanine, Saskia, Annik,    

Rosie en Marlies - met zoveel schwung! 

Jullie deden het schitterend.  

 

 

 



Hilde in interactie met de toe-

hoorders, mooi om daarvan 

getuige te mogen zijn.  
 

Het inspireerde Marie-Louise 

Stals om het veel trots het    

gedicht de krekel en de mier 

te brengen: de fabel van de la 

Fontaine dat ze aanleerde aan 

haar kinderen en kleinkinderen.  
 

Knipoog van de redactie:  met 

goedkeuring van de directie is de uitnodiging voor volgend jaar al verstuurd!  

 

 

— — — MEVROUW MARIE SCHATTEMAN WERD 103 JAAR — — —  

 

Verjaren in corona-tijd, Marie weet er alles van!  

Op haar 100ste verjaardag was het stralend weer, maar de champagneglazen 

werden in de living door de bewoners en buiten door de familie genuttigd. 

Door de coronamaatregelen mochten we op haar 101 2 familieleden verwel-

komen. Op haar 102 kregen we gezelschap van 4 familieleden. En maandag 

24 april schoven we met veel plezier 12 extra stoelen bij! Zie foto op de voor-

pagina. Uiteraard werden grapjes gemaakt dat we volgend jaar opnieuw voor 

het dubbele gaan.  
 

De koning en de koningin stuurden hun gelukwensen en lieten een goed     

gevulde koekenmand leveren; Hilde overhandigde een boeket met oprechte 

gelukwensen en Sofie mocht, in naam van de medewerkers van de Wegels (1), 

Marie verrassen met een verzorgingspakketje. En de bewoners… ?  

Die namen met veel plezier plaats 

aan tafel voor taart en koffie met een 

gouden randje.  

 

 



 

— —  

NAAR DE 

MARKT IN 

LOCHRISTI 

 — —  

  

Met enkele    

bewoners van 

de Dreven 

brachten we een 

bezoekje aan de 

markt in 

Lochristi.  
 

 

 

Wat rondkijken, iets aankopen, 

een drankje drinken in de   

eerste lentezon, een babbeltje 

met mensen die we kennen,…. 
 

Alles waarvoor een mens 

graag naar de markt gaat, was 

aanwezig.  
 

Het was fijn er nog eens samen 

op uit te trekken! 

  

 

 

 



— — — AFDELINSDINERS — — —  

 

April is naar jaarlijkse gewoonte de maand van de afdelingsdiners. De maand 

waarin de medewerkers van de keuken zich uit de naad werken om naast de 

gewone maaltijd en het groeiende succes van het buurtrestaurant, een feest-

maaltijd op tafel te brengen.  

Dit jaar werd gekozen voor een maaltijd 

op grootmoeders wijze. Na het     

aperitief werden de klassiekers van 

vroeger geserveerd:  garnaalkroket,   

vol-au-vent met koek en frietjes en   

rijstpap met bijna-gouden lepeltjes.  
 

Op de Wegels (1) leidde dit menu al 

snel naar gesprekken over de trouw-

feesten van vroeger, 

naar de eigen 

trouwfeesten - vaak 

thuis met een 

‘kokesse’ die aan 

huis kwam koken. 

De jongere koppels 

onder ons kenden 

de opkomst van de 

feestzalen.  
 

Dank aan iedereen 

die tijd vrijmaakte 

om erbij te zijn!  

‘t Was gezellig!  

‘t Was lekker!  
 

Op de volgende  

pagina foto’s van de 

Wegels (1) en de 

Straten (2).  

Bij het finaliseren 

van dit boekske is 

de diner op de   

Dreven volop bezig, 

dus deze foto’s   

geven we graag vol-

gende maand mee.  

 

 



 

Zien we daar 2 oud  

gedienden zich ontfermen 

over de service?  
 

Een spontaan dankwoord 

van Magda aan de mede-

werkers van de keuken 

doet zo veel deugd!  

 

 



 

NIEUWTJES UIT HET VLINDERTEAM  
 
ZUURSTOF VOOR DEMENTIE 
 

Onze ruwe berk werd al in het begin van het jaar geplant. Op de meest zonnige 

namiddag van de afgelopen maand hebben we deze ontmoetingsplek officieel 

ingehuldigd met een drankje en een officiële inhuldiging.  
 

Er werd gespeecht, een lint doorgeknipt, gedichten voorgedragen en gezongen 

door ons ‘samen zingen-koor’. Bewoners van de Dreven kregen een prominente 

rol in het hele gebeuren. Want aandacht voor talenten is ook een vorm van   

persoonsgerichte zorg.  
 

De ruwe berk symboliseert een plek voor mensen met dementie en hun naasten 

waar kan worden gelachen, gepraat, gerust, herinneringen gedeeld,… Het is een 

plekje waar iedereen zichzelf kan zijn en zuurstof kan vinden om weer verder te 

kunnen gaan. Het is een plek van ontmoeting en verbondenheid. 
 

Als ambassadeur in persoonsgerichte zorg, een boodschap die we met een 

warm hart uitdragen. Laat deze plek voor ons woonzorgcentrum een plaats zijn 

om veel mooie babbels te hebben, moeilijke momenten te delen maar ook      

samen te lachen, samen te kunnen feesten, van elkaars gezelschap te kunnen 

genieten!  GENIET VAN DIT PLEKJE OP DE MOOIE ZONNIGE DAGEN!  
 

 

AMBASSADEURSCHAP IN PERSOONSGERICHTE ZORG  
 

Om iedereen nog meer mee te krijgen in het verhaal van persoonsgerichte zorg, 

is dit ook een thema dat we zullen aankaarten voor de medewerkers tijdens de 

vormingsblokken in mei.  Persoonsgerichte zorg blijft hier hoog op onze agenda 

staan.  
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               

° Wist je dat …  
 

in de maand mei veel mama’s (en papa’s) bezig zijn met de 

voorbereiding van de Eerste of Plechtige Communie van hun 

schattebouten?  

Bij onze medewerkers organiseert Eiveke voor haar 12-jarige 

dochter Cato  Eylenbosch een lentefeest op 18 mei 2023.  

Alvast van harte proficiat!  
 

° Wist je dat …  
 

we regelmatig een student zich laten voorstellen?  

Ditmaal gingen we aankloppen bij …   
 

Dag iedereen,  

 Mijn naam is Melissa Van Osselaer, 29 jaar en mama 

van een zoontje. Ik woon samen met mijn gezin in 

het dorp te Wachtebeke. Oorspronkelijk ben ik     

opgegroeid in Sinaai en heb ik mijn partner ontmoet 

in Gent, een stad waar ik al eens graag vertoef voor 

een gezellige wandeling, etentje of koffie met een stuk zoet maar op dit 

moment vooral om te studeren aan de Arteveldehogeschool. Ik volg 

daar de graduaatsopleiding maatschappelijk werk en hier in Sint-       

Vincentius is dit mijn eerste praktijkervaring. Misschien zijn jullie mij al 

tegenkomen in de wandelgangen, want sinds 13 maart volg ik stage bij 

Tanja Meyvaert van de sociale dienst. Ik ben hier om te leren, om de 

praktijk beter te leren kennen en jullie als mens zijnde te ontmoeten. 

Mijn stage loopt tot begin juni tot dan ben ik hier aanwezig in het    

woonzorgcentrum.  

 Ik wil graag afsluiten met wat ik graag doe in het leven zoals, een boek 

lezen, af en toe breien alsook af en toe gaan sporten en gezellige        

uitstappen met het gezin of met vrienden.  

 Aan iedereen alvast een hartverwarmende dankjewel. Melissa  
 

° Wist je dat …  

het gaat er niet om dat je iemand vraagt hoe het gaat.   

Het gaat erom dat je luistert wanneer ze antwoord geven.  (auteur onbekend)  
 

° Wist je dat …  

ochtendhumeur is ‘s morgens nog niet wakker genoeg zijn  

om je slecht karakter te verbergen.   

 

 

 

Wist je dat … ?  

 

 

 



 

 In mei staan volgende activiteiten op 

 het programma in het buurthuis 

       ’t Vaardeken (= cafetaria): 

 

 

    Petanque op dinsdag 2 mei om 14u. Deze activiteit is gratis en je hoeft 

    je hiervoor niet in te schrijven op voorhand.  

 

    Kaarting op maandag 8 mei om 14u. Inschrijven is niet nodig dus  kom 

    gerust langs om te bieden of te wiezen.      

 

 Gezelschapsspelnamiddag op vrijdag 19 mei om 14u.  

 Ook hiervoor hoef je je niet in te schrijven. Volgende spellen zijn        

aanwezig: pietjesbak, kaarten, scrabble, rummikub, …  

 

 Bingo op maandag 22 mei om 14u.  

 Schuif gezellig bij en maak kans op één van onze leuke prijzen!  

 Inschrijven is niet nodig. Een bingokaart kost 1,5 euro. 

 

De voorbije maanden vond in de wijk rond de Berkenstraat onze actie         

‘Een bloemetje voor jou’ plaats. Daarbij werden buurtbewoners uitgenodigd 

om andere buurtbewoners in de bloemetjes te zetten.   

 

Mede dankzij buurtbewoners/medewerkers Tamara en Rita en vrijwilligster  

Ingrid werd dit een geslaagde actie.  

Op zondagvoormiddag 30 april zal hierrond een slotmoment plaatsvinden in  

’t Vaardeken.    

                                                        

                                               
      

         Zorgzame groeten, An Veillaird 

 

 

 

Samen thuis in de Zaffelaarse buurt  

 



 



Wil je iets kwijt? Heb je mooi gedicht, een intense gedachte, wil je op papier    

zetten wat je bezig houdt, … Geef het zeker door aan iemand van animatie en 

we bekijken de haalbaarheid om het hieronder te publiceren.  

        We kijken uit naar jullie inbreng!  
 

Luc De Meester van de Vijverstraat (2) neemt ons deze keer mee naar:  

Muziek doorheen mijn leven  

Goede muziek, goede teksten en klassieke muziek  
 

In mijn eerste levensjaren was er bij ons thuis nog geen radio of TV. We hadden 

wel veel boeken met mooie prenten. Waar ik wel van genoten heb waren de 

liedjes van Dorus. ‘Er zit een gat in mijn emmer’ en enkele tijd later ‘Er zitten 2 

motten in mijn oude jas’, schitterend wat Dorus deed. Speelgoed kregen we van 

Sint-Maarten (de Sinterklaas in onze streek). Veel was het niet, maar we waren 

ook niet veel gewoon dus we waren blij met een ‘Sinte-Maarten op een stok’ en 

een grote speculaas. Vanaf 1945 werden we ondergedompeld in Angelsaksische 

muziek van de soldaten. Op de radio hoorden we veel Franse liedjes. Bij de 

jeugdbeweging leerden we stapliedjes zoals ‘Kempenland’, ‘Klokke Roeland, 

‘Vliegt den blauwvoet, storm op zee’.  

De meeste volwassenen luisterden naar Bobbejaan Schoepen 

met ‘k Zie zoe gère m’n duivekot’, ‘Café zonder bier’ en 

‘Lichtjes van de Schelde’. Jean Walter zong ‘Tulpen uit       

Amsterdam’, naast andere artiesten.  

De chansons uit Frankrijk hadden goede teksten, ik denk aan 

Edith Piaf en de Compagnons de la Chanson met ‘Les Trois 

Cloches’. Ook iemand met goede teksten was Bob Dylan. De Nederlandse  

kleinkunst kreeg fijne artiesten als Boudewijn de Groot. Zijn teksten waren 

meestal van de hand van Lennaert Nijgh. De Groot zong onder meer 

‘Welterusten mijnheer de president’.  

Bij ons zong Zjef Vanuytsel zijn ‘Zotte morgen’, misschien een vervolg op ‘Il est 

cinq heures Paris s’éveille’ van de Fransman Jacques Dutronc. 

Eén van de mooiste parels werd gezongen door Wim         

Sonneveld: ‘Het dorp’, oorspronkelijk een melodie van Jean 

Ferrat op tekst van Friso Wiegersma. Ik denk nog altijd aan 

een lied van Freek De Jonge ‘De vondeling van Ameland’,  

gezongen door Boudewijn De Groot.  

 

 

Deze pagina is van jullie  

 

 



Ik zou wel eens willen weten  (1957)     (de parel van Jules De Corte) 
 

Ik zou wel eens willen weten,       
Waarom zijn de bomen zo hoog, 
Misschien om de sneeuw te vergaren 
Of het dal voor de kou te bewaren 
Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog  
Daarom zijn de bergen zo hoog  
(…)  (…)  

Ik zou wel eens willen weten  
Waarom zijn de mensen zo moe 
Misschien door hun jachten en jagen 
Of misschien door hun tienduizend vragen 
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe 
Daarom zijn de mensen zo moe  

 

Jules De Corte was blind en misschien voelde hij sommige dingen anders 

dan wij. Mag ik ook even aandacht vestigen op twee zangers van bij ons die 

veel succes hadden bij het doorsnee publiek: Louis Neefs en Will Tura. Van 

Neefs was er ‘Laat ons een bloem’ en ‘Benjamin’ en Will Tura zong onder 

meer‘El Bandido’ en ‘Hoop’ (het lied dat hij zong op de begrafenis van Koning 

Boudewijn). Nog twee Belgen van formaat: Jacques Brel met onder meer   

‘Ne me quitte pas’, ‘Marieke’ en Chris De Bruyne met het onsterfelijke 

‘Amsterdam’ (‘je kan er naar Van Gogh gaan kijken. Dat zou je eigenlijk wel 

eens moeten doen.’) 

(…)  
 

Waar is de klassieke muziek die je ons beloofd hebt?  
 

De liefde voor klassiek is mij bijgebracht door E.H. DE Keersemaker in de 6WA 

van Sint-Gregorius in Gent-Ledeberg. Hij liet ons eerst ‘Eine kleine Nacht-

musik’ van Mozart beluisteren en de volgende keer kregen we mooie         

liederen van Franz Schubert op het menu. Verder ‘Tannhaüser’ en ‘Lohengrin’ 

van Richard Wagner, naast Chopin en het populaire ‘Va, pensiero sull’ali     

dorate’ van Verdi, beter bekend als het Slavenkoor.  

Als ik nu iets mag voorstellen dan begin ik met Antonio Vivaldi en Jozef 

Haydn. Ze zijn beiden romantisch en melodieus. Neem dan ‘Water Music’ en 

‘Music for the Royal Fireworks’ van Georg Friedrich Händel. Daarna        

koormuziek van Purcell en Mendelsohn.  

Meer modern is het ‘Concerto de Aranjuez’ van Joaquin Rodrigo en verder 

bijvoorbeeld Corelli en Albinoni.  

Natuurlijk vergeten we Bach en Beethoven niet. Bedenk ook dat componis-

ten gewone mensen zijn. Beethoven werd op zijn 40ste verliefd op Elise…  

 



 

Jarigen van de maand 
 

De heer  

Marcel  

Martens   

 

 

  

Mevrouw  

Ghislène  

Van Calenberge  

 

 

 

Zuster  

Jeanne  

Wylin  

 

 

  

Mevrouw  

Jenny  

Carton  

 

 

 

 

De heer  

Willy  

Van Kerckvoorde 

 

  

Mevrouw  

Simona  

Baes  

  

 

 

 

Mevrouw  

Marie-Louise  

De Sloover  

 

 

  

Mevrouw  

Mieke  

De Buyst 

 

 



 

Mevrouw  

Clara  

Bogaert  

 

 

  

Mevrouw 

Gisèle  

Hollebosch  

 

 

 

 

Mevrouw 

Hermine  

Van Lent  

 

  

De heer  

Jan  

Heymans  

 

 

 

 

 

Mevrouw 

Agnes  

Van de Bossche  

 

 

  

Mevrouw 

Adrienne  

Vermeulen  

 

 

 

 

De heer  

Alfons  

Coppens  

 

 

  

Mevrouw  

Laura  

De Waele  

 

 

 



    Deze medewerkers, vrijwilligers, bewoners van het 

   Elzenhof/serviceflats zijn ook jarig deze maand:  
 

 

 Tamara Den Hert, medewerkster Kapelwegel/Kerkwegel (1)  

 Mevrouw Diana De Smet, bewoonster Elzenhof, serviceflats  

 De heer Roger De Coster, bewoner Elzenhof, serviceflats  

: Fahrije Alimi, medewerkster Vijverstraat/Dorpstraat (2)  

: Katrien Audenaerde, medewerkster Kapelwegel/Kerkwegel (1)   

 Mevrouw Eveline Houmard, bewoonster Elzenhof, serviceflats 

 Tanja Meyvaert, medewerkster sociale dienst 

 Nancy Allewyn, medewerkster Vijverstraat/Dorpstraat (2)  

 Saskia Moeraert, vrijwilligster 

 Cindy Stadeus, medewerkster Kapelwegel/Kerkwegel (1)  

       Tamara Van Bocxlaer, medewerkster Lindendreef/Schooldreef (0)  

 De heer Georges Van Poucke, bewoner Elzenhof, serviceflats  

 Anita Scheire, vrijwilligster 

:  Bart Claeys, directeur administratie & financiën  

 Gouthamy Krishnakumar Prasannakumari, medew. Dreven (0)  

 Sabine De Bruyne, medewerkster Lindendreef/Schooldreef (0)  

Voor de heer en mevrouw Luc en Martine Thienpondt-Welvaert  

was zaterdag 19 mei 1973 een heel speciale dag. Die dag stapten 

ze in het huwelijksbootje. Ondertussen zijn we bijna 50 jaar verder, 

bijna een gouden huwelijksjubileum dus. Alvast een grote proficiat! 

 

WIJSHEID VAN DE DRUIVELAAR 
 

 Wie zegt wat?  

De slager zegt: “Het zal me worst wezen.”  

De bakker zegt: “Zijn broodje is gebakken.”  

De timmerman: “Hij slaat de nagel op de kop.”  

De cafébaas zegt: “Uit een ander vaatje tappen.”  

De smid zegt: “Het ijzer smeden terwijl het heet is.” 

De grafdelver zegt: “Wie een put graaft voor een ander valt er 

zelf in.”  

De jager zegt: “Het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is” 

 De clown zegt: “Lachen is de kortste afstand tussen mensen.”   

 

 

 

 

 

 

 



 

          Moederdag 14 mei  
Moeder  
Een schreiend hoopje mens in je armen, 
dag en nacht, zorgend nabij. 
Trots bij 't eerste tandje, leren lachen, lopen, praten. 
Een traan bij de schoolpoort. 
Knutselwerkjes vertederend bewaren. 
Fier om de communicant. 
Huiswerk begeleiden, vriendjes ontvangen, 
tiener in de gaten houden. 
Uren aftellen in de nacht, wakend tot de klik in het voordeurslot. 
Verliefdheid koesteren, teleurstellingen troosten. 
Ware liefde zegenen. 
Weemoedig op 't huwelijksfeest, daarna dapper in 't lege nest. 
Luisterend oor, waakzaam hart. 
Brood op de tafel, wijn in het glas. 
Veilige haven, altijd bereikbaar. 
Warme toevlucht, altijd te vinden. 
'Moeder' ben je voor het leven. 

 

‘Moeder’  
Het woord alleen al  

zoiets als vleugels wijd gespannen  
Waaronder je met alles onderkomen vindt.  

Die vroegste plek in je bestaan,  
Waar wordt gewacht 
ook nog na jaren. 

Het blijvende  
dat zich verdeelt  

in duizenden momenten en gebaren.  
    

      Kris Gelaude  



 

Maandkalender  
Mei  2023 

    
EUCHARISTIEVIERING telkens om 10u in de kapel 

 

Donderdag 4 mei:  bewoners van Kapelwegel en Kerkwegel  

Donderdag 11 mei:  bewoners van Lindendreef en  

     Schooldreef (0)  

Donderdag 18 mei:   Onze-Lieve-Heer Hemelvaart: geen eucharistie  

Donderdag 25 mei:  bewoners van Vijverstraat en Dorpstraat (2) en  

     Elzenhof 

 

    

 

WAFELBAK naar aanleiding van MOEDERDAG - zondag 14 mei 2023 

 

Geen ‘moederkesdag’ zonder versgebakken wafels in het  

woonzorgcentrum Sint-Vincentius  

 

Woensdag 3 mei:  wafelbak voor de bewoners van de 

    Straten (2) 

Donderdag 4 mei: wafelbak voor de bewoners van de Dreven (0) 

Vrijdag 5 mei:  wafelbak voor de bewoners van de Wegels (1)  

ACTIVITEITEN IN VOLLE VOORBEREIDING:  

 

- Donderdag 11 mei:  Zaffelaarse versie van EUROVISIESONGFESTIVAL 
 

- Donderdag 25 mei:  PORTRETTEKENEN van enkele bewoners door  

      de kinderen van de WEG-WIJZER  

 
ROLSTOELFIETS EN BAKFIETS   

 

Afhankelijk van de temperatuur ontlenen we opnieuw de fietsen van het 

Dienstencentrum FAZANTENHOF van maandag 8 mei en vrijdag 12 mei.  

 

 

 


